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Pasen in beeld 
 

Eén van mijn favoriete beelden van Pasen is 
het hiernaast afgebeeld fresco van Piero 
della Francesca uit 1463.  
Centraal staat de Christusfiguur, die oprijst 
uit de dood. In zijn rechterhand het 
overwinningsvaandel; zijn linkerbeen haast 
nonchalant op de rand van de sarcofaag. 
Maar de tekenen van het lijden zijn Hem op 
het lijf geschreven. Zijn doorboorde handen 
en voeten en de open wond in zijn zijde, zijn 
duidelijk zichtbaar. Zijn blik staart in de verte, 
alsof hij nauwelijks kan begrijpen welke 
gruwelheden mensen elkaar kunnen 
aandoen. Tot aan het eind der tijden lijdt, 
Christus aan onze gebrokenheid. 
 
 
De vier soldaten, die het graf moeten 
bewaken, lijken met elkaar maar drie voeten 
te hebben. Ze gaan mank aan het leven; de 
schepping is gered, maar nog onvolkomen. 
Eén van hen houdt zich krampachtig vast 
aan zijn speer. Tot de tanden bewapend, 
zelfs als hij slaapt. Misschien droomt hij wel 

van een stem die hem bij name roept. Maar als hij wakker wordt, is hij alles weer vergeten. Dood is 
toch dood. Hem maak je niets wijs. 
 
Ontroerend vind ik de bomen; links zijn ze nog winters kaal, geen blaadje te zien alleen maar 
grauwgrijze taken. Rechts zijn ze opeens in volle bloei geschoten. En verscholen tussen de bomen ligt 
een stadje, dat de geboorteplaat van de schilder zou kunnen zijn, maar net zo goed het nieuwe 
Jeruzalem. Een oase van rust in een hectisch en aangevochten bestaan. Een tuin bloeit rond het open 
graf. 
 
Het wordt weer lente, maar nooit vanzelf. Christus staat ertussen. 
Zoals Jaap Zijlstra het schrijft in het gedicht: 
  

Stille Week 
 

Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal en teken. 

 
De vogels zingen, God wat is dit mooi. 

Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 
 

Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 

 
De bomen lopen wonderbaarlijk uit 

rond uw verminkte, naakte huid. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 

 
Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei, naar verrijzenis. 

 
Maar kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 

  
Ds. Evert van Leersum
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Texel 
 

Kerken op Texel dragen bij aan realisatie 
van het Texels Inloophuis 
In een prachtig gebaar van solidariteit en 
gemeenschapszin hebben de kerken op Texel 
besloten een bijdrage te leveren aan de realisatie van 
het Texels Inloophuis. Het inloophuis is een 
uitbreiding van het bestaande initiatief ‘De Deel’ en 
beoogt een ondersteunende en verbindende plek te 
zijn voor mensen met dementie, niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH), mensen met kanker en 
reumapatiënten. De kerken zien het belang van 
dergelijke voorzieningen die niet alleen 
ondersteuning bieden, maar ook de saamhorigheid 
bevorderen. 

 
Directeur Texels Welzijn Hennie Huisman was 
aangenaam verrast met de financiële steun van het 
Eilandelijk Diaconaal Werkverband (EDW). Het EDW 
bestaat uit de gezamenlijke diaconieën van de 
Protestantste Gemeente Den Burg, de Protestantse 
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, de Protestantse 
Waddengemeente en de parochiële Caritas instelling 
Texel. “Mede door de steun van het EDW worden wij 
in staat gesteld om het bestaande inloophuis De Deel 
uit te breiden naar een Texels Inloophuis, waar we 
meerdere groepen mensen kunnen bijstaan. In een 
wereld waarin het leven complex en uitdagend kan 
zijn, biedt het inloophuis een veilige haven voor 
mensen die te maken hebben met dementie, NAH, 
reumatische aandoeningen of kanker.” 
Het Texels Inloophuis richt zich op het vergroten van 
de kwaliteit van leven, het doorbreken van sociaal 
isolement, het organiseren van lotgenotencontact en 
het bieden van ondersteuning en informatie aan 
verschillende doelgroepen en hun naasten op Texel. 
Deelnemers krijgen hier informatie en voorlichting en 
worden gestimuleerd om deel te nemen aan 
activiteiten. Om het huidige inloophuis De Deel door 
te ontwikkelen naar een Texels Inloophuis is budget 
nodig voor de huur en inrichting van een locatie, de 

inzet van een coördinator, begeleiding van 
vrijwilligers en voor het organiseren van activiteiten.  
Schietsportcentrum Odysseus 
 

 
 
Omdat de locatie moet voldoen aan 
inrichtingsrichtlijnen van de overheid is gekozen voor 
Schietsportcentrum Odysseus. De entree met 
elektrisch openende schuifdeuren geven gemakkelijk 
toegang tot de zaal. Alles is gelijkvloers en er is een 
invalidentoilet. Daarnaast is er een bar, keukentje, 
een gymzaal en een serre. Het gebouw bevindt zich 
bovendien aan de rand van landelijk gebied zodat 
ook wandelingen goed te organiseren zijn.  
De inrichting is verouderd en er zal moeten worden 
geverfd. Dit zal worden opgepakt met vrijwilligers. 
Het geld van de kerk zal worden gebruikt voor 
nieuwe gordijnen, lampen, planten en decoraties. 
Verder zal de bijdrage van de kerk worden ingezet 
voor activiteiten. Deze activiteiten zijn heel divers. Op 
het programma staan onder meer bewegingslessen, 
yoga, reiki, creatieve activiteiten zoals diamant 
schilderen, lezingen over diverse onderwerpen, 
variërend van voorlichtingsbijeenkomsten over 
voeding en beweging maar ook informatie over 
overheidsregelingen. Verder worden er Texelaars 
uitgenodigd om iets te vertellen over de natuur, de 
Texelse geschiedenis of verhalen van Texels 
ondernemers over hun bedrijf.  
De programmering is gericht op het samenkomen en 
het leren omgaan met problemen. Er is niet alleen 
aandacht voor de mentale veerkracht maar ook voor 
de fysieke kant door activiteiten te organiseren op het 
gebied van bijvoorbeeld yoga, massages (belangrijk 
voor mensen met kanker), ademhalingsoefeningen 
en beweging (zoals wandelen in de natuur). Hiervoor 
zal worden samengewerkt met Therapie Wolf, de 
buurtsportcoaches van Sportstichting Texel, de 
combinatiefunctionaris cultuur van Artex. Lezingen 
zullen onder meer verzorgd worden door de leden 
van de serviceclubs Rotary en Lions. Daarnaast zijn 
er tien vrijwilligers die willen helpen bij het Texels 
Inloophuis.  
Ook familieleden en mantelzorgers krijgen aandacht 
en ruimte om hun vragen en zorgen te bespreken. 
Mantelzorgers spelen een cruciale in het leven van 
degenen die getroffen zijn door dementie, NAH 
kanker of reuma. Het aantal mantelzorgers stijgt; 
daarbij wordt ook de groep werkende mantelzorgers 
steeds groter. Om te voorkomen dat zij overbelast 
raken, wordt ook aan hen een luisterend oor 
geboden. Er is voor hen een speciaal programma om 
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hun ervaringen met elkaar delen en om hen te 
ondersteunen met informatie en advies.   
Hennie Huisman is blij met de hulp van het EDW. “Ik 
geloof sterk in het positieve verschil dat het Texels 
Inloophuis zal maken in het leven van velen op het 
eiland.” Jan Oosterhof: “Met deze bijdrage hopen de 
kerken niet alleen financiële steun te bieden, maar 
ook een boodschap van hoop, solidariteit en 
medemenselijkheid te verspreiden in de Texelse 
gemeenschap. Het inloophuis zal een Texels baken 
van ondersteuning en verbondenheid zijn voor 
iedereen die het nodig heeft. 

 

Raad van Kerken  
Al vele jaren bestaat er op 
Texel een Raad van Kerken. 
Het is een platform voor 
ontmoeting van de 
verschillende 
kerkgenootschappen die ons 
eiland rijk is. Ook landelijk 
bestaat er zo’n overleg, en 
zelfs wereldwijd ontmoeten 
kerken elkaar in de 
Wereldraad van Kerken.  
De eilandelijke Raad van Kerken houdt zich met 
verschillende zaken bezig. Rode draad in die 
activiteiten is de ontmoeting. Over kerkgrenzen heen 
zoeken we naar wat bindt. In de kerkmuren 
ontdekken we steeds weer raampjes en deuren, 
zodat we van elkaar kunnen leren.  
Voorbeelden van activiteiten zijn: het mogelijk maken 
van de website www.kerkpleintexel.nl. Deze helpt 
Texelaar en toerist om hun weg in het kerkelijk 
landschap te vinden. 

Ook organiseert de Raad jaarlijks de Vredeszondag 
in september en de diensten in de week van gebed 
voor de eenheid van de christenen in januari.  
In de afgelopen jaren is de Raad wat minder breed 
bemensd geraakt. Dat maakte het best lastig het 
werk vol te houden. Gelukkig zijn er enkele nieuwe 
mensen bereid gevonden mee te denken en te 
werken aan de oecumene op Texel. Samen gaan we 
de schouders eronder zetten, want het onderlinge 
gesprek en de ontmoeting zijn in deze tijd meer nodig 
dan ooit.  
We zeggen dank aan Erna Drijver-Tuinema. Zij is 
jarenlang betrokken geweest bij de Raad, en geeft nu 
het stokje door aan nieuwe mensen. Bedankt voor je 
inzet en betrokkenheid! 
We zoeken nog leden vanuit de RK Parochie, en 
vanuit de Doopsgezinde Gemeente. Ben je 
geïnteresseerd in dit werk, laat het ons weten. Ken je 
iemand die zich hierbij thuis zou kunnen voelen, 
breng dit stukje dan vooral onder diens aandacht! 
 
De Raad van Kerken wordt momenteel gevormd 
door: Ank van Putten, Meta Blommers, Bea Aalders, 
Iris Stekelenburg, Henk van den Top, Geertje de 
Vries 
 

Bijbelleesuur door Hans Marseille 

Iedere woensdagochtend van 10 – 11 uur in het 
zaaltje van de Doopsgezinde kerk, Kogerstraat 18, 
Den Burg. Iedereen is welkom. Geen discussie, 
alleen maar lezen met een kopje koffie tussendoor. 
 
We lezen op dit moment het boek Samuel. Het is de 
spreekwoordelijke vriendschap van David en 
Jonathan waarover we lezen. Roerend is de 
beschrijving die gegeven wordt in hoofdstuk 19 en 20 
van het vriendschapsverbond dat beide mannen 
maken. David en Jonathan staan voor een innige en 
tedere vriendschap van twee mensen die in leven en 
sterven aan elkaar verbonden willen zijn. Bij 
Jonathan ontvlamde de liefde als eerste. Hij was het 
die naar vriendschap met de dappere herdersjongen 
zocht. Terwijl de vader van Jonathan, koning Saul, 
achterdochtig is, vertrouwt David zich geheel toe aan 
zijn vriend, Jonathan. We lezen van de trouw maar 
ook van de diepe droefenis wanneer zij zich van 
elkaar moeten scheiden. Zo bestaat er bij beide 
mannen een echte liefde, die niet zichzelf zoekt en 
geen kwaad denkt. Wanneer de sombere Koning 
Saul tragisch aan zijn einde komt, maakt David zich 
ook zorgen om zijn hartsvriend Jonathan. In de 
ballade die hij aanheft, zingt David: (2 Samuel 
hoofdstuk 1 vers 27, Statenvertaling) “Benauwd ben 
ik om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij 
zeer liefelijk. Uw liefde was mij wonderlijker en 
kostelijker dan vrouwenliefde.”  
 
 

Niet (meer) thuis in de kerk.  
Beste mensen, 
Graag wil ik iets delen, waar wij al langer mee 
rondlopen. 
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Het nieuws dat in de reguliere media staat en op tv 
komt is heel eenzijdig. Jan en ik lezen dan ook 
nieuws dat daar niet in staat en niet op tv komt. We 
vinden het belangrijk om iets van alle kanten te 
bekijken. Maar in de kerk voelen we ons vaak alleen, 
omdat die andere kant niet aan bod komt. 
Alle grote thema's van deze tijd (klimaat, Oekraïne, 
"populisme", "desinformatie", noem maar op) hebben 
aspecten waar je in de meeste kranten en op tv niet 
eerlijk over voorgelicht wordt. 
Wij zouden het fijn vinden om christenen te 
ontmoeten die ons gevoel van eenzaamheid 
begrijpen.  
Een hartelijke groet, Jan en Hillie Oosterhof  
Duykerdam 16 
 

Hulp Oost-Europa Texel  
Eind januari zijn met het transport vanaf Texel naar 
Roemenië schoolmeubeltjes meegegaan en ik wil u 
vertellen waar die terecht zijn gekomen... De 
schoolmeubels zijn naar het dorp Vulcan gegaan, dit 
ligt tussen Rasnov en Codlea. Hier werkt een vrouw 
op een school met hart en ziel. Kerstliederen zingen 
met de kinderen op Kerstavond. In haar 
zomervakantie Zomerschool organiseren. Regelen 
dat de kinderen een basis hebben om naar school te 
komen, zo geeft zij de kinderen, die dat nodig hebben 
bijvoorbeeld een jas of schoenen, enzovoort... 
Veel van deze kinderen zijn uit gebroken gezinnen, 
gezinnen met alcoholproblemen, gezinnen waarbij de 
ouders in het buitenland proberen geld te verdienen... 
en veel Roma-kinderen. Zij heeft al eerder aan 
andere kinderen, die thuis de basis niet hadden, 
schoolbankjes gegeven.  Ook op haar school hebben 
ze schooltafeltjes en stoeltjes nodig. Dus...de 
perfecte plek. Helemaal omdat ze altijd vervoer weet 
te regelen om de spullen op bestemming te krijgen, 
wat belangrijk is in dit transport. 
 

 
 
Gera, geboren in Nederland en woont in Roemenië, 
werkt heel veel met haar samen. En wij op Texel 
hebben ook een goed contact met Gera. 
Het leuke is dat als Gera bijvoorbeeld vast zit met het 
huiswerk van haar zoon, zij haar hiermee weer helpt. 
Of bijvoorbeeld maakt zij met haar klas kerstkaarten 
voor de Ouderen waarvoor Gera een maaltijd 
verzorgt. 
Dus "ze krijgen" niet alleen, ze "geven ook". 

Wat geweldig toch dat deze spullen uit dit transport 
ook weer op zo'n goede bestemming terecht 
komen... 
Tussen Rasnov en Codlea is een heel arme streek. 
Ook de kacheltjes actie loopt nog en voor 190 Euro 
kunt u al iemand, die in de kou leeft, helpen met een 
kacheltje... 
En een gift voor het transport, voedsel of brandhout 
is ook heel nodig.... 
Elke bijdrage is heel welkom op bankrekening NL18 
RABO 03625 21 905 ten name van STICHTING 
HULP OOST-EUROPA TEXEL. 
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  5 maart  14.30 uur  Oudere zusterkring 
  6 maart  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  6 maart  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
  7 maart  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
  7 maart  20.00 uur  Broederkring 
10 maart  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille   
12 maart  14.00 uur  Studio 
13 maart  10.00 uur  Bijbelleesuur 
13 maart  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
14 maart  20.00 uur  Ledencommissie 
16 maart  15.00 uur  Dubbelconcert 
17 maart  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
19 maart  14.00 uur  Doperszaaigoed 
20 maart  10.00 uur  Bijbelleesuur 
20 maart  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
24 maart  10.00 uur  Dienst. Ds. Jaap Brüsewitz 
26 maart  15.30 uur  Paasmaaltijd 
27 maart  10.00 uur  Bijbelleesuur 
27 maart  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
28 maart  19.30 uur  Dienst met avondmaal. Ds. Hans 
Marseille 
31 maart    9.00 uur  Paasontbijt in het zaaltje 
31 maart  10.00 uur  Paasdienst. Ds. Hans Marseille 
  2 april  14.30 uur  Oudere zusterkring 
  3 april  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  3 april  11.00 uur  Muziek Kom Missie 
  4 april  13.30 uur  Rembrandtkring 
  4 april  20.00 uur  Broederkring 
  7 april  10.00 uur  Dienst. Zr. Jantien Brouwer-Huisman 
 

Vooruitblik in 100 woorden.  
Op zoek naar de snelweg verdwaalde ik in 
Groningen. Ik kwam uit bij een grote flat met een 
kapel. “Wij prediken de gekruisigde Christus” stond 
op de muur van de kapel met bakstenen 
ingemetseld. De kapel zag er doods uit, alsof de 
mensen liever iets anders horen. Tegelijk herinnerde 
ik onze oudere buurjongen Nico van Wageningen, 
die heel vroeg de donkere kant van het leven had 
ervaren. Veel later vertrouwde hij me toe: “De 
kruisiging is voor mij het belangrijkste van Pasen.”  
Niet de opstanding of het idee van offer, maar de 
kruisiging. Dat Jezus de kruisiging had doorstaan, 
dat bemoedigde hem het meest van Pasen. 
 

Paasmaaltijd 
Op 26 maart is de paasmaaltijd, georganiseerd door 
de federatie van zuster- en broederkring. Aanvang 
15.30 uur (half 4). De liturgie voor deze middag is 

gemaakt door ds. Jeanet van Woerden en is 
aangepast voor onze viering. Rond 17.00 uur zal er 
een broodmaaltijd zijn. 
Daarna het laatste stukje liturgie. Rond 18.15 uur is 
het naar verwachting afgelopen. 
Voor opgeven voor de maaltijd komt er in maart een 
lijst te liggen in de kerk. Opgeven kan ook bij 
Anneloes Visman: info@dgtexel.doopsgezind.nl of 
f.r.visman@hetnet.nl.  
 

Broederkring 8 februari 2024. Door Dirk Kievit. 

 Met het voordragen van het gedicht “Thuis voor 
Elkaar “van Marius v. d. Berg opende Br. Fer de 
bijeenkomst.Op- of aanmerkingen over de notulen 
van 11 januari 2024 waren er niet, waardoor de 
avondverzorger - dit keer Ab de Wijn geboren in 
1949 - gelijk van wal kon steken. Na 5 jaar over de 
3-jarige H.B.S. gedaan te hebben, is Ab van school 
gestuurd, en gaat hij naar de Zeevaartschool in 
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Rotterdam en varen bij de Rotterdamse Loyd. Ab wil 
tot zijn 27e jaar als stuurman blijven varen en dan in 
het familiebedrijf gaan werken om zodoende de 
dienstplicht te ontlopen. Het loopt echter anders. Zijn 
vader W. de Wijn bracht hem weg in 1971 voor een 
grote reis. Onderweg kregen zij een auto-ongeluk.  
Ab brak zijn arm maar zijn vader overleed. Ab was 
toen 21 jaar. Enkele dagen na dit ongeluk stond er 
een klant aan de deur met autoschade. Dat moest 
geregeld worden. Zo werd Ab min of meer 
gedwongen om in de verzekeringen te gaan. 
Hij heeft ook nog 2 weken op de Nutsspaarbank 
gezeten maar de hele dag binnen zitten dat beviel 
hem totaal niet. Dus heeft hij voor de verzekeringen 
gekozen. Daar moest hij veel voor op pad en had hij 
meer vrijheid. Van een deel van de verkoop van bar 
het’ Steigertje’ wat hij in 1973 aangekocht had, heeft 
hij zijn eerste zeilboot gekocht waarna er nog meer 
volgden waarmee hij vele reizen maakte naar alle 
windstreken. 
Geïnteresseerd hebben we naar zijn belevenissen 
zitten te luisteren, waarna br. Fer, Ab als uitstekende 
verteller bedankte voor zijn voordracht en na het 
zingen van “ik voel de Winden Gods Vandaag ” 
wenste hij eenieder een goed welthuis.  
 

Theemiddag van 6 februari Riny Wielinga.  

We zijn met 9 personen deze middag en Hans is er 
gelukkig ook weer bij. Hij wil beginnen met het lied 
te zingen: 513, vers 1, 2, 3 en 4.  Heel slim van 
Hans, dit kon hij niet ter plaatse bedacht hebben, 
maar hij had gelijk, want iedere bijeenkomst zijn we 
na 1 maand thuis alleen te hebben gezeten weer blij 
om elkaar te zien en te spreken. Dus de bedoeling 
was “Nu stil”. We doen weer een klein rondje en 
ondertussen gaan we theedrinken met een lekkere 
bonbon. 
Hans is met Wikke op vakantie in Engeland en 
Frankrijk geweest met de tent. Er was 1 
toegangsweg om op de camping te komen en zij 
zaten op een mooi plekje aan het eind van deze 
weg. Toen ze zelf klaar waren en zaten bij te komen 
zagen ze iedereen binnenkomen. Plotseling 
kwamen ca. 20 jonge mensen niet met een auto, 
maar met een fiets. Dat is sportief. Het waren 
padvinders allemaal in het blauw gekleed en vol 
beladen met tenten en alles op de fiets. Hans heeft 
vol belangstelling gekeken wat ze gingen doen. Ze 
deden spelletjes, maar toen deden ze ook iets wat ik 
vandaag nog niet mag vertellen, want dat kon hij 
deze middag niet afmaken. Hans kocht hier wel het 
boek met de Franse titel: “Le petit Lumière”. Over 
Frankrijk heeft hij ons verteld, dat er vele wijnsoorten 
uit heel veel streken van het land komen. 
Champagne uit het Noorden. Bourgogne uit het 
midden en Bordeaux uit het Zuid-Westen. Er zijn 9 
gebieden. Er zijn 11 flessen met een inhoud voor   
0,2 L tot 30 L. Die zijn niet meer te tillen en liggen op 
een kruiwagen. Die hebben allemaal namen van 
Koningen uit de Bijbel De fles van 0,2 heeft de naam 

Piccolo 4 glaasjes, 1,5 L  is Magnum, 15 L. is voor 
Nebukadnezar leefde van 634 – 562 voor Chr. Daar 
hebben we  uitgebreid op de vorige theemiddag zijn 
droom besproken. We schrokken want het was 
inmiddels half 5 en we wilden naar huis na nog een 
kopje koffie gedronken te hebben met een gevulde 
koek. We zongen nog lied 919: Gij, die alle sterren 
houdt. We wensen elkaar wel thuis. Het was een 
bijzondere middag.  
 

Studio door Hans Marseille 

Is de zin-van-het-leven voor man en vrouw 
verschillend? Bij zingeving denk je aan wat je doet. 
Hoe je je tijd besteedt, hoe je jezelf ontplooit, wat je 
van je leven maakt. Al pratende kwamen we ook op 
de verschillen tussen man en vrouw. Zeker vroeger 
legde de man veel zin in zijn werk. Daar kon hij zijn 
talenten in kwijt en ontwikkelde die zodat hij een 
vakman werd. De vrouw bleef thuis en daar moest 
zij haar levenszin vinden. Het krijgen van kinderen 
veranderde je leven. Maar omdat ‘iedereen’ kinderen 
kreeg, werd dat vaak vanzelfsprekend gevonden. 
Over het krijgen van kinderen praatte je niet als ‘de-
zin-van-het-leven’. Het omgekeerde gebeurde wel. 
Vrouwen voor wie hun ‘werk heel 
belangrijk/zingevend was’, moesten hun 
zelfstandigheid bewaren om hun werk te kunnen 
behouden. Ging je bijvoorbeeld als onderwijzeres 
trouwen met een man, dan raakte je wel je baan 
kwijt. Voor sommigen was hun werk zó zinvol, dat ze 
bewust niet aan de man gingen.  
Ging je wel trouwen dan kreeg de naam van je man. 
Nou ja, je meisjes-achternaam mocht nog wel mee 
op de pakjesdrager, achter de naam van je man. 
Tegenwoordig hoeft dat niet meer en kun je je 
eigennaam behouden en ben je vrij om de 
achternaam van je man eraan toe te voegen. Dat 
vonden we unaniem een verbetering in vergelijking 
met vroeger. Je eigen naam hoort bij je identiteit. 
Jouw eigen naam; dat ben je helemaal. Soms krijg 
je er nog een bijnaam bij.  Kees Vlaming uit 
Oosterend noemen we ook wel Kees van de Tuin 
omdat er op Texel meerdere Vlamingen zijn die 
Kees heten.  
Blijkbaar komen je identiteit en je levenszin dichtbij 
elkaar. In het voorbeeld met het behouden van je 
eigen naam zien dat je je levenszin ook kunt 
ontvangen. Dat biedt een heel nieuw perspectief op 
de zin van je leven. De zin van je leven is niet alleen 
wat jij als zin uitkiest, of welke betekenis jij aan iets 
geeft. Je kunt de zin van je leven ook zien als iets 
wat je hebt meegekregen, bijvoorbeeld je eigen 
naam of je vrouw-zijn of dat je als Texelaar geboren 
bent.  
 

Doperszaaigoed: Gerard Joling en Johann 

Sebastiaan Bach door Hans Marseille 
Bij Doperszaaigoed zijn we bezig met de waarde 
van de muziek. Albert Schweitzer zet ons op het 
spoor van Bach. Juist in deze Paastijd is de 
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Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach 
ongekend populair. Kerken stromen vol wanneer 
koren de  Matthäus-Passion gaan zingen, terwijl 
dezelfde gebouwen op zondagochtend maar 
halfgevuld zijn. Deze maand zullen er in Nederland 
zo’n 200 uitvoeringen zijn met duizenden 
deelnemers. Deze populariteit gaat dwars tegen een 
maatschappelijke trend in. Je kunt geruststellen dat 
Nederland jaarlijks in de weken voor Pasen 
verandert in Bachland. En hoewel het een stuk is dat 
je niet meteen in de hitparade zult tegenkomen, 
weten ze er ook op televisie mee te scoren. In het 
programma Mattheus Masterclass mocht een aantal 
muzikale BN’ers zich stukbijten op één van de vele 
aria’s uit de Matthäus. Zanger Gerard Joling waagt 
zich aan een tenor-aria. Het meesterwerk van Bach 
valt Gerard Joling zwaar. Hij noemt de Mattheus-
Passion depressief. Nu wil Gerard Joling zelf heel 
graag de lolbroek uithangen en blijkbaar gaat dat 
niet goed samen met verdriet serieus nemen. Hij 
herhaalt eindeloos het zelfbedachte grapje: “Bach? 
Ba, Bah, Bach!” om daar een gek gezicht bij te 
trekken. 
Wat is eigenlijk de Matthäus-Passion? In de 
Christelijke liturgie wordt op Goede Vrijdag het 
Lijdens/passieverhaal verteld over de laatste dagen 
van Jezus Christus, vanaf het laatste avondmaal tot 
de kruisdood. Johann Sebastian Bach componeerde 
de Matthäus-Passion voor de Lutherse avonddienst 
van Goede Vrijdag. De première vond plaats op 11 
april 1727 in de Thomaskirche in Leipzig.  
Maar waarom trekken al die ontkerkelijkte 
Nederlanders zich niks van Gerard Joling aan? En 
gaan ze in een kille kerk op een ongemakkelijke 
houten bank pakweg drie uur lang zitten luisteren 
naar een stuk van bijna driehonderd jaar oud? Wat 
maakt dit stuk van Bach dan zo bijzonder? De 
Matthäus-Passion is een unieke combinatie van 
muziek en verhaal, Bach en Bijbel. Daarin wordt 
meteen het drama groots neergezet, dat zich in de 
uren erna gaat ontvouwen. In de melodieën hoor je 
lange stijgende en dalende toonladders die tegen 
elkaar wringen, terwijl je in de zacht pulserende 
bassen het dreigende geluid van de naderende 
dood kunt horen.  
Ooit werd ik meegevraagd door Gert-Jan Jansen 
naar een uitvoering in de Grote Kerk van 
Leeuwarden. Eigenlijk gunde ik mezelf niet de tijd, 
maar Gert-Jan wilde graag, en misschien was het 
wel zijn laatste keer. Zijn kanker bevond zich in een 
ver verspreid stadium.  Wij, Gert-Jan Jansen en ik, 
zaten achterin op goedkope plaatsen. Het eerste uur 
was mooi; de muziek raakte ons. Maar het tweede 
uur was een bezoeking. Het menselijke lijden van 
Jezus greep ons aan. Bovendien zaten we beroerd 
en ik had het vooral met Gert-Jan te doen. Maar hij 
fluisterde mij toe dat íe het schitterend vond, en dus 
maakte al dat lichamelijke ongemak niet meer uit. 
Terwijl het verhaal steeds dichter bij het verraad en 
de dood komt, tilt de muziek je er overheen. Toen we 

het derde uur ingingen was hij met Bach door al dat 
lijden heen gegaan. Toen ik na afloop vroeg of hij die 
houten stoelen niet verschrikkelijk vond. Vertelde hij: 
“dat hij getroost was, door de muziek en het verhaal” 
 

Rembrandtkring door Hans Marseille 

Rembrandt laat met één enkel krasje twee dingen 
tegelijk zien. De 127-jarige Abraham stuurt zijn 
vertrouweling Eliëzer naar Haran om daar een 
huwelijk te arrangeren voor Abrahams’ zoon Isaak. 
De enige eis die Abraham stelt is dat zijn 
aanstaande schoondochter bereid moet zijn te 
verhuizen zoals hij zelf ook heeft gedaan. Bij de 
waterput (in de bijbelse tijd een gewaardeerde 
datingsite) krijgt Eliëzer van een jonge vrouw een 
kruik met water aangeboden. Het is Rebekka. 
Rembrandt tekent haar sterk en aandachtig als 
Rebekka de oude man helpt uit de veel te grote 
kruik te drinken. En wij begrijpen Rembrandt 
meteen….deze gastvrije ‘bejaardenverzorgster’ zal 
straks een fiere vrouw voor Isaak zijn, en mogelijk 
een jonge moeder voor hun kinderen. Zoals ze nu 
die vreemde oude man opneemt, zo zal ze straks 
haar eigen kinderen voeden en behoeden. Zo’n 
geniale tekening doet je het verhaal opnieuw lezen.  
Dan nog even praktisch. Omdat we moeilijk de 
laatste donderdagmiddag van maart kunnen samen 
komen vanwege Witte Donderdag, komen we twee 
keer in April samen. Eén keer in het begin op 4 April 
en één keer aan het eind, op 25 April. 
 

Menno en Suriname door Rinus Kuiper. 

Ik werd laatst verrast door het nieuws dat er een 
groep Mennonieten zijn neergestreken in Suriname, 
compleet met hun leefgewoonten. Hun paarden en 
rijtuigen, hun hoeden en kleding! 
En noem maar op! Ik heb laatst een paar stukjes 
geschreven, in het kerkblad, over Menno Simons en 
daarbij gesteld dat zijn geest nog springlevend is! 
Maar je moet je er wel voor open stellen. 
Uit wat er in Suriname gebeurt, kun je afleiden dat 
dit een waarheid is als een koe! Waar gaat het 
hierom? Een groep Zuid-Amerikaanse 
Mennonietenzijn naar Suriname vertrokken om daar 
een landbouwproject op te zetten! Mennonieten zijn 
net als de Amisch, van origine boeren, maar ze doen 
het wat grootschaliger en in bepaald opzicht toch 
wat moderner! Ze hebben b.v. wel telefoon. Er is 
vanuit het Surinaamse Parlement al meteen fel 
gereageerd op hun plannen. Zij gaan onze 
samenleving in de weg staan! Zij zorgen voor 
ontbossing! Maar zover zal het echt niet komen! 
Het gaat om een groep van 50 Mennonieten. Een 
groep Mennonieten die zorgen, om het algemeen te 
zeggen, voor brood, levensbrood! Brood dat je altijd 
weer 2-ledig mag verstaan: lichamelijk en geestelijk! 
Brood waar Suriname ook van kan profiteren! Want 
aan brood is daar grote behoefte! Er is armoede! Er 
is illegale goudwinning met de nodige vervuiling. 
Ondernemerschap dat best een zetje kan gebruiken! 
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De verantwoordelijke van de decembermoorden, die 
zogenaamd voortvluchtig is en er als President een 
puinhoop van heeft gemaakt. En dan nog de altijd 
weerkerende verwijten aan Nederland, over 
verleden, heden en toekomst. Het is daarom 
hoopgevend dat er nu wat licht aan de horizon komt. 
In ieder geval heeft de regering Santokhi hier 
positief op gereageerd. Ik hoop dat dit ook positief 
uitpakt. Dat dit leidt tot een samenleving waar het 
brood hernieuwd gedeeld wordt en alles leefbaarder 
wordt. Dan juist kun je zeggen: Hulde aan Menno 
Simons! Hij leeft! In Witmarsum! In Zuid-Amerika!  
En ook in mijn ganzenveer!       

Regiobijeenkomst in Dopersduin 
Op woensdag 10 april is de volgende 
regiobijeenkomst op Dopersduin. We gaan daar per 
auto naar toe. Heen boor 16.00 uur, terug boot 
21.30 uur. Opgeven bij zr. Anneloes Visman, 
info@dgtexel.doopsgezind.nl, tel. 315670. Vervoer 
wordt onderling geregeld. Er is daar een 
broodmaaltijd met soep erbij, waarvoor een 
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.   
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Protestants Texel 
 

Op weg naar Pasen 
Het is inmiddels een mooie gewoonte dat in de week 
voorafgaand aan Pasen door de PKN-kerken 
diverse activiteiten georganiseerd worden in aanloop 
naar Pasen. Een Stille week: vol verstilling, 
toelevend naar het Paasfeest. 
Er is elke dag een keuze uit een viering, of een 
alternatieve activiteit. 
 

Witte donderdag 
Om 19.30 leidt ds Anne Kooi een dienst met heilig 
Avondmaal, die gehouden wordt in kerkgebouw de 
Burght in Den Burg. 
In Oosterend ben je welkom aan tafel voor een 
verhalenmaaltijd. Tijdens een sobere maaltijd van 
brood en soep worden de verhalen verteld rondom 
het lijden en sterven van Jezus. Deze worden 
begeleid door schilderijen uit de geschiedenis van 
de beeldende kunst. Deze activiteit wordt begeleid 
door ds. Geertje de Vries, aanvang 18.00 uur, locatie 
De Parel, Oesterstraat 5.  
 

Goede Vrijdag: 
Om 19.30 uur wordt in Den Hoorn een 
‘koralendienst ’uitgevoerd, een dienst van zang bij 
orgelspel en van gelezen Bijbelteksten, op basis van 
de Mattheus Passie van Bach o.l.v. ds. Wikke 
Huizing 
Om 19.30 ben je welkom in de Schakel in Den Burg. 
Daar wordt een film vertoond die past bij deze 
vrijdag. Ds Evert van Leersum leidt de film in en 
begeleidt het nagesprek. 
 

Stille Zaterdag 
Op zaterdagavond kan ook gekozen worden tussen 
2 activiteiten: Ds. Anne Kooi leidt een muziek- en 
zangbijeenkomst, die begint om 19.30 in de kerk van 
Den Hoorn. Centraal staat de muziek van Leonard 
Cohen. Hij is onder andere bekend van de 
songtekst: There is a crack in everything, that’s how 
the light gets in.  
Om 21.30 uur wordt in de Maartenskerk in 
Oosterend de Paasnachtdienst gevierd. Hierin 
gedenken we onze doop, en delen we brood en wijn. 
Voorganger is ds. Geertje de Vries, muzikale 
medewerking is er van de Maartenscantorij olv. Jaap 
van der Slikke.  
 
De Paasdiensten worden door de gemeentes zelf 
verzorgd. Zie daarvoor de betreffende pagina’s.  
 

Op weg naar verdere samenwerking 
In 2017 hebben we als drie protestantse gemeentes 
een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de 
Tesselse Kerkbladen van juni en oktober 2023 
namen we u mee in de gedachten over verdere 

samenwerking. Het Eilandelijke College van 
Kerkrentmeesters is in opdracht van het Eilandelijke 
Moderamen hiermee aan de slag gegaan. 
 
Op 7 februari jl. zijn we als Eilandelijk Moderamen 
weer bij elkaar geweest en hebben we onder andere 
gesproken over de notitie Naar een samenwerkend 
College van Kerkrentmeesters. Deze korte notitie is 
in de verschillende kerkenraden besproken en – met 
hier en daar een kleine aanpassing – door alle drie 
de kerkenraden positief ontvangen. Dat betekent dat 
we nu concrete stappen in de verdere 
samenwerking kunnen gaan zetten; maar daarover 
later meer. Eerst willen we ons richten op de notitie 
zelf. 
 

De situatie 
Deze begint met een beschrijving van de situatie: 
“We zoeken als protestantse gemeentes op Texel in 
toenemende mate naar samenwerking. Dat doen we 
vooral vanwege de tanende bestuurskracht die in 
alle drie de gemeentes merkbaar is en met name 
speelt in de gemeente Waal/Koog/Den Hoorn. Ook 
is de uitvoerende kracht van onze gemeentes 
tanende, op dit moment vooral op administratief 
gebied, en gaat steeds meer een rol spelen. 
Samenwerking kan helpen ook in de toekomst de 
kwaliteit van dit werk te borgen.” 
We zoeken naar samenwerking – en we wachten 
daar niet mee tot het moet. Want dan lopen we het 
risico achter de feiten aan te lopen en 
noodgedwongen harde beslissingen te moeten 
nemen. 
 

Uitgangspunt 
Het uitgangspunt wordt in de notitie als volgt 
omschreven: 
“Uiteindelijk willen we op zoek naar een 
samenwerkingsverband, waarin we samendoen, wat 
samen kan en lokaal doen wat lokaal moet.” Daarbij 
is het goed om in het oog te houden dat 
samenwerking hier geen samenvoeging betekent! 
In de notitie verwoorden we dat als volgt:  
“Het is goed om hier nog expliciet te vermelden, dat 
in de samenwerking die we zoeken tussen de drie 
protestantse gemeentes op Texel, de afzonderlijke 
gemeentes financieel zelfstandig blijven. De 
gemeentes blijven eigenaar van hun bezittingen en 
blijven verantwoordelijk voor de financiële 
verplichtingen die men is aangegaan.” 
 

Gezamenlijke taken 
Op een aantal terreinen is er al samenwerking, zoals 
het kerkblad, preekrooster, zomerkerk, startzondag, 
eilandelijk diaconaal project en website. 
Een belangrijke stap is dat de Colleges van 
Kerkrentmeesters een lijst hebben opgesteld van 
alle taken die beter gezamenlijk kunnen worden 
uitgevoerd.  
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Het samenwerkingsverband betreft de volgende 
onderdelen van het leven en werken van de 
betrokken gemeenten: 
• De zorg voor het goed functioneren van de 
ledenadministratie (LRP) in de drie gemeentes. 
• Het vanuit LRP gemeenschappelijk opzetten 
van de actie Kerkbalans, het Solidariteitsfonds en de 
Dankdag collecte.  
• Het ontwikkelen van gemeenschappelijk 
beleid inzake: 
a. Uitvoering privacywetgeving. 
b. Vertrouwenspersoon en VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag). 
c. Beheer van de begraafplaatsen. 
d. Vrijwilligersbeleid. 
e. Archivering. 
• Het samen met de Eilandelijke diaconie 
opstellen van het collecterooster 
• Inschakelen van een gezamenlijke 
boekhouder en accountant 
• Opstellen van begrotingen en jaarrekening 
voor de gezamenlijk uitgevoerde taken. 
• Het meewerken aan de totstandkoming van 
een gezamenlijk beleidsplan van de drie gemeentes. 
• Het meewerken aan de totstandkoming van 
een gezamenlijke plaatselijke regeling. 
• Het vaststellen van een gemeenschappelijk 
beleggingsstatuut. 
En de al eerde gemaakte afspraken over: 
• Gezamenlijk zorg dragen voor de 
verschillende websites van de afzonderlijke 
gemeentes. 
• De zakelijke afhandeling van de 
gemeenschappelijke preekvoorziening  
• De organisatie van het uitgeven en 
verspreiden van een kerkblad in samenwerking met 
de Doopsgezinde Gemeente Texel. 
 

Zelfstandigheid 
Er is tevens een lijst met taken opgesteld die we 
vooralsnog beter zelfstandig kunnen uitvoeren. 
Die lijst ziet er als volgt uit: 
• Onderhoud gebouwen. 
• Subsidies/sponsoring aanvragen. 
• Beeld en geluid verzorgen. 
• Verzekeringen. 
• Licenties zo mogelijk gezamenlijk als dit 
voordeliger is. 
• Uitvoering Kerkbalans, Solidariteitsfond, 
Dankdagcollectie. 
• Kerkblad verspreiden en keuze naar wie te 
verspreiden. 

• Verzorgen organisten, kosters, 
koffieschenkers. 
• Beheer begraafplaatsen. 
• Vaststellen, via kerkenraden, van 
gemeentelijk deel begroting/jaarrekening. 
• Bijhouden van doop, belijdenis en 
trouwboeken. 
• Bijhouden archief. 
• Uitvoering vrijwilligersbeleid. 
• Overige taken die niet genoemd zijn, maar 
wel tot de werkzaamheden van de Colleges van 
Kerkrentmeesters behoren.  
 

Kerk in met en voor het dorp 
Het is goed om telkens voor ogen te houden dat wat 
we lokaal kunnen doen, ook lokaal blijven doen. 
Want de ervaring leert dat als een kerk eenmaal 
vertrokken is uit een dorp, deze niet snel weer terug 
zal keren. Aan het slot van de notitie wordt dit als 
volgt geformuleerd: 
“Het is dus van groot belang om duidelijk te maken 
dat we ook samen met elkaar telkens lokaal kerk 
willen zijn. We streven ernaar dat door en in de 
samenwerking nieuwe energie kan ontstaan, om 
kerk in, met en voor het dorp te zijn.” 
 

Proces 
Hoe gaat het nu verder, nu de drie kerkenraden met 
de notitie Naar een samenwerkend College van 
Kerkrenmeesters hebben ingestemd. 
Allereerst wordt er door het Eilandelijk College van 
Kerkrentmeesters een concept 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
Vervolgens nemen de drie kerkenraden een 
voorgenomen besluit, om met deze 
samenwerkingsovereenkomst in te stemmen 
Daarna zullen de drie gemeentes afzonderlijk 
gehoord worden, zo mogelijk op een zelfde moment. 
 

Belangrijk dat u ook van zich laat horen 
En dan kunnen de kerkenraden tot een 
weloverwogen besluit komen. Bij instemming van de 
drie kerkenraden kan de 
Samenwerkingsovereenkomst dan ondertekend 
worden. 
 

Vragen 
Mocht in na dit lange stuk tekst vragen en 
opmerkingen hebben, dan kunt u zoals altijd terecht 
bij: 
Marjan Nicolay – Mosk 
(voorzitter.pkn.denburg@texel.com) en Evert van 
Leersum (ewjvanleersum@gmail.com).
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Vaargeul 26, 1791 HB, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, 
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  

 Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  

 Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 
Redactie kerkblad: Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK, email corriehordijkkoster@gmail.com 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: de heer Nico Blonk 0222-365933 of 0640094506. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich 
melden bij mevrouw Ank van Putten, tel. 0222-313990 of 0617255057, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Website https://www.pkndenburg.nl 

 

Kerkdiensten 

Zondag 10 maart 
4e zondag 40 dagen tijd 
 
 

10.00 uur Ds.: ds. D.v.Arkel uit Leusden 
Organist: Jan Kruithof. 
Collecten: 1e binnenlands diaconaat, 2e kerk, 3e onderhoud 
gebouwen. 
Zondagsbrief: Joke Vlaming. 

Zondag 17 maart 
5e zondag 40 dagen tijd 
Mmv de cantorij 

10.00 uur Ds.: ds. W.Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e diaconie, 2e kerk, 3e aanpassing de Burght. 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 24 maart 
6e zondag 40 dagen tijd 
 

10.00 uur Ds: ds. M.Staudt 
Organist: Jan Kruithof. 
Collecten: 1e stichting voedselbank Texel, 2e kerk, 3e 
missionair werk. 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Donderdag 28 maart 
Witte donderdag 
Heilig Avondmaal 

19.30 uur 
 
 
 

Ds.: ds. A.Kooi  
Organist: Jan Kruithof 
Collecte: werelddiaconaat 
 

Zondag 31 maart, Paaswake 
Oecumenisch Heilig Avondmaal 
 

6.30 uur 
 
!0.00 uur 
 

Ds: ds. W.Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Ds.: ds. W.Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten:1e  Stichting Hulp Oost-Europa, 2e kerk,  
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 7 april 
 
 

9.30 uur Ds.: ds. W.Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e nieuw EDW-project, 2e kerk. 3e zie zondagsbrief 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:corriehordijkkoster@gmail.com
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
https://www.pkndenburg.nl/
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Agenda 
Dinsdag 5 maart  19.45 uur Cantorij in de Schakel 

Woensdag 6 maart 19.30 uur Avondgebed in de Schakel 

Donderdag 7 maart 10.30 uur Praatcafé in de Gollards 

Dinsdag 12 maart 19.45 uur Cantorij in de Schakel 

Woensdag 13 maart 19.30 uur Avondgebed in de Schakel 

Woensdag 13 maart 19.30 uur Kerkenraad in de Schakel (na avondgebed) 

Maandag 18 maart 19.45 uur Cantorij in de Schakel 

Woensdag 20 maart 19.30 uur Avondgebed in de Schakel 

Vrijdag 22 maart  Vóór 17.00 uur Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk 

Maandag 25 maart 19.45 uur Cantorij in de Schakel 

Woensdag 27 maart 19.30 uur Avondgebed in de Schakel 

Maandag 8 april 19.45 uur Cantorij in de Schakel 

 
 Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html. 

 

Van de predikant 
Lang geleden heb ik eens een hele Paasnacht 
dóórgewaakt met een groep jonge mensen in 
Amersfoort. Het was een nacht vól met rustige 
activiteit.  Er werd toneel gespeeld, een voetwassing 
gedaan, gepraat, gezwegen, midden in de nacht 
gegeten, muziek gemaakt. We bereidden deels de 
dienst van de paasochtend met elkaar voor, voor de 
gemeente. Het was van een grote intimiteit; in het 
donker van de nacht voelden we ons meer één, 
opgenomen. 
Langzaam werd het licht en na een gezamenlijk 
ontbijt kwamen de eerste kerkgangers binnen. De 
viering had door de nachtelijke wake een bijzondere 
intensiteit, die voelbaar was, ook voor de gemeente 
die de nacht niet had meegemaakt. Niemand viel in 
slaap. Pas in de middag van Pasen werden we echt 
moe. Ik ben het nooit vergeten, hoewel het maar 
één keer was.  
Met haar project ‘Nacht-Wacht’ heeft theatermaker, 
theoloog en schrijver (stadsdichter van Amsterdam) 
Marjolein van Heemstra het belang en de 
schoonheid van de nacht willen herwaarderen. Ze 
doet dat middels nachtwandelingen met kleine 
groepjes waarin ze laat luisteren, kijken, voelen, 
ruiken, en verhalen deelt. 
Ze vertelt erover in het radioprogramma 
‘Spraakmakers’: “In ons overbelichte en lawaaierige 
leven is het heilzaam om de stilte en het donker van 
de nacht opnieuw te ervaren. De nacht is tijd van 
herstel en groei en begin “.  Dat is ook bijbels 
denken; in de Schrift is de nacht het begin van de 
dag, niet het einde. De nacht is tevens vól van 
leven; sonargeluiden van dieren, geursporen die 
naar planten leiden. Je ziet zelf bijna niks, ziet 
minder vér, en in plaats daarvan wórdt je bekeken 
door dieren als bijv. een buizerd of wezel. Heemstra 
beweert in het programma ook dat wie met 
duisternis buíten zichzelf weet om te gaan (en zeker 
stadsmensen hebben die omgang grotendeels 
verloren) ook de duisternis binnen in zichzelf beter 
herkent en weet te hanteren.  Zou dat een reden zijn 
waarom Christus in de nacht opstaat uit de dood? 

Dat Hij ons leert de duisternis aan te gaan, in 
onszelf en in onze wereld, te durven kennen, en 
daarmee te beheersen? Hoe het ook zij, de nacht 
heeft betekenis voor onze dagen. Wie daar iets van 
wil ervaren is van harte welkom in de Paaswake, 31 
maart, 6.30 uur, De Burght.  
Wikke Huizing 
En wie meer wil horen over de ‘Nachtwacht’ kan 
luisteren naar NPORadio1/ 
fragmenten/Spraakmakers/ Marjolein van Heemstra.  
 

Bij de diensten  
Voorin dit blad vindt u alle informatie over de 
diensten in de Stille Week. 
Voor onze gemeente is het volgende nog van 
belang: 
De Paaswake begint om 6.30 uur! 
De aanvang van de kerkdiensten is vanaf 7 april 
zomertijd 9.30 uur! 
Wikke Huizing 
 

Pastoraat 
Karen Keijser is onlangs met spoed geopereerd aan 
haar buik. Dit is gelukkig goed afgelopen en het 
herstel gaat ook naar verwachting.  Toch duurt het 
nog wel even voor ze weer de oude is. 
Belangstelling doet altijd goed! Adres: Vuurtorenweg 
79, 1795LK, De Cocksdorp. 
Meta Blommers ging voor een staaroperatie naar 
het ziekenhuis. Daarna traden echter zulke ernstige 
(pijnlijk) complicaties op, zodat uiteindelijk het hele 
oog verwijderd moest worden. Dat is een ingrijpende 
gebeurtenis. Wennen aan het leven met één oog 
duurt wel een tijd. Intussen is echtgenoot Wieb 
Blommers opgenomen in het verpleeghuis De 
Hollewal, na eerder een heup gebroken te hebben. 
We wensen beiden een zo goed mogelijk herstel toe 
en dat er een nieuw evenwicht, met de nodige rust, 
mag ontstaan in hun leven. Adres: Jan Dirksoord 29, 
1791 GR, Den Burg. 
Nely van Slooten- Jongsma heeft ook in het 
ziekenhuis gelegen en een buikoperatie ondergaan. 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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Ze is thuis herstellende. We wensen haar alle 
goeds! Adres: Tjakkerstraat 24, 1791 XL, Den Burg 
 

Verslag gesprekskring 21 februari 

Met een klein maar fijn groepje kwamen we op 
dinsdagmiddag 21 februari samen voor een gesprek 
over “bomen”; bijbelse en andere, en hun betekenis 
in ons leven. Bomen roepen veel op bij mensen, we 
leven met ze samen. Vaak om van te genieten, van 
schoonheid en vruchten. Maar soms zijn ze ‘lastig’, 
staan ze in de weg, vernielen de wortels tegels of 
funderingen van huizen. De ene boom is de andere 
niet, zo bleek. We lazen het verhaal over de twee 
bomen in de Hof van Eden: de Levensboom en de 
boom van Kennis van Goed en Kwaad. En 
ontdekten hoe het bijbelse volk Israël naar haar 
ontstaansgeschiedenis en 
bestemming/levensopdracht kijkt: verloren onschuld 
en onbevangenheid aan de ene kant, zelfbewustzijn 
en verantwoordelijkheid voor het leven aan de 
andere kant. 
Het gesprek smaakte naar meer, over nieuwe 
onderwerpen. Op dinsdagmiddag 9 april bent u van 
harte welkom in de Schakel, om 15 uur. Opgave niet 
nodig. 
Ds. Wikke Huizing 
 

Verslag Samen aan Tafel 22 februari 

De tafels in De Schakel waren weer goed gevuld; 
met mensen én met heerlijke stamppotten en 
toebehoren. Thema was de 40-dagentijd; de rol en 
betekenis van vasten en inkeer in christendom, 
Islam en Jodendom. De koks hadden eer van hun 
vele werk. De gesprekken waren geanimeerd. 
Houdt u de aankondiging van de volgende keer in 
de gaten!  
 

Verslag Soep op Zondag 4 februari 2024 en 

aankondiging 17 maart 
In de Bijenkorf te Oosterend werd de tweede ‘Soep 
op Zondag van dit winterseizoen gehouden. Een 60-
tal deelnemers werden in het thema ‘Samenscholen’ 
meegenomen door vogelkenner Jos, musici Nish en 
Rachel en DISC-coach Tessa. Zo hoorden we over 
a-sociale en zeer sociale vogels 
(spreeuwenwolken), maakten muziek met flesjes 
water en leerden over onze eigen manier van 
communiceren. Daarna volgden geanimeerde 
gesprekken aan de verschillende tafels, onder het 
genot van een heerlijk kop uiensoep, gemaakt door 
Sabien Bosman. Soep op Zondag is een initiatief 
van Texelaars voor en door Texelaars, gericht op 
zingeving, onderlinge ontmoeting en gesprek. 
Ondersteund door Texels Welzijn, onze gemeente 
en het fonds Samen Een Texel. Ondergetekende 
leidt de redactieraad waarin een wisselende groep 
mensen zit (op persoonlijke titel maar met een eigen 
achterban, dan wel netwerk) en TW verzorgt de 
financiën.  
De volgende editie is op 17 maart in het Dorpshuis 

De Hof in De Koog. Thema is dan ‘Door alle lagen 
heen’. Prof. dr.  ir. Katja Philippart (NIOZ) uit 
Oosterend is te gast, naast iemand van Veteranen 
Texel en Jeroen Terlinge van de zweefvliegclub. Let 
u op de aankondiging in de kranten en op Facebook! 
Wikke Huizing 
 

In Memoriam Henk Troost  
Op 27 februari 2024 overleed Henk Troost in het 
Hospice. Bijna drie jaar ná zijn vrouw Trijntje Lap. 
Op 5 februari vierde hij nog zijn 85e verjaardag thuis 
met familie en vrienden. In Henk verliest de 
gemeente een zeer trouw en gewaardeerd 
gemeentelid. Hij was er altijd, in diensten, bij Zin in 
Film, gemeenteavonden en daarbij vaak in een 
praktische en dienende rol; als koster (in pak!), 
bakker van het avondmaalsbrood, klusjesman etc. 
Handig, wijs en altijd met een twinkeling in zijn ogen. 
Een sterke mens, in lichaam en geest. In de 
afscheidsdienst op donderdag 1 februari herdachten 
we hem met veel goede en liefdevolle woorden. In 
contact met mensen beleefde hij de aanwezigheid 
van De Eeuwige. Hij stond vertrouwensvol en 
dienstbaar in het leven, gehecht aan de grond 
waarop hij geboren was: Texel. En aan het water 
eromheen. Na zijn pensioen hebben Henk en Trijntje 
met zoon Klaas en vrienden heel wat mooie tochten 
gemaakt met hun boot ‘Jan van Gent’. Daarnaast 
met gasten op de loodsbotter ‘De Texelstroom’, waar 
hij de vaste onderhoudsman was, die altijd een 
oplossing vond voor een probleem. De bijbellezing 
ging dan ook over de ‘storm op het meer’, waarbij 
Jezus over het water lopend naar de leerlingen toe 
komt en Petrus uit de boot klimt en Hem 
tegemoetkomt. Vanuit (geloofs)vertrouwen leefden 
Henk en Trijntje vanuit een vanzelfsprekende, 
duidelijke ethiek: wat je óver hebt in een duurzame, 
sobere, manier van leven, schenk je aan een ander. 
Niet alleen in stoffelijke vorm maar ook in tijd. Zo 
was hij betrokken bij vluchtelingenwerk in de jaren 
’90, jarenlang een spil in het Zomerwerk van de 
gezamenlijke kerken in De Koog, deel van 
verschillende, overlappende, gemeenschappen. Zo 
kwam hij tot zijn recht. Henk is begraven bij Trijntje 
op het kerkhof in Den Hoorn. We missen hem in ons 
midden. En wensen zonen Biem, Simon en Klaas en 
hun gezinnen sterkte toe. Moge de herinnering aan 
Henk Troost ons allen tot zegen zijn. 
Ds. Wikke Huizing 
 

Schoolviering c.b.s. De Fontein 
Het contact met de basischool De Fontein is niet 
meer zo hecht als vroeger wel het geval was. Weinig 
ouders van kinderen op deze school zijn nog 
kerkelijk betrokken. Maar ieder jaar komt de hele 
school naar De Burght; het ene jaar voor de 
Kerstviering en het jaar erop voor Pasen. Ds. 
Huizing verleent dan altijd medewerking evenals 
Dyo Wassink en de kosters/geluidsmensen. Dit jaar 
komen er zo’n 200 kinderen op Witte Donderdag-
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ochtend een viering meemaken rond ‘het breken van 
het brood’. Inhoudelijk wordt dit door de 
onderwijzers voorbereid, met de kinderen. We zullen 
hen weer hartelijk ontvangen! 
 

Van de diaconie 
De afgelopen maanden mochten wij het volgende 
ontvangen:                                                                                                                                                                                                                                   
28 jan.   St.  Voedselbank Texel               € 158,00                                                      
04 febr.  Werelddiaconaat Bangladesh    €  268,00                                                          
11 febr.   Hoop voor Albanië                     € 166,00                                                           
18 febr.   Voorjaarszending Libanon         €  93,00 en 
anonieme gift ὰ € 80,00, waarvoor onze hartelijke 
dank. 
 

Collecterooster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zondag 03 maart 3e Zondag 40 dgn. Eilandelijk 
Diaconaal Werkverband: Open huis “De Deel 2”.                                                                                                                      
Zondag 10 maart 4e Zondag 40 dgn. Binnenlands 
diaconaat. Kerk-zijn voor en met elkaar. Kerk in 
Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel 
Nederland om van betekenis te zijn in hun 
omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in 
Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee 
locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen 
er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hun 
bezig houdt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is 
iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar 
staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen 
waarin mensen ertoe doen en er voor elkaar zijn.                                                                     
Zondag 17 maart 5e Zondag 40 dgn. Diaconie.                                                                   
Zondag 24 maart 6e Zondag 40 dgn. St. 
Voedselbank Texel, hulp is nog steeds hard nodig.                                                                                                                                           
Witte Donderdag 28 maart Werelddiaconaat                                                                                      
Zondag 31 maart 1e Paasdag St. Hulp Oost – 
Europa Texel, uw bijdrage is nog hard nodig. De 
kosten voor transport stijgen.                                                                               
Zondag 07 april Eilandelijk Diaconaal Werk: de Deel 
2.                                                        
Zondag 14 april   KIA Werelddiaconaat.                                                                                                                                                
Een gift kunt u ook overmaken op het banknr. van 
de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv 
voor welk doel uw gift bestemd is.                          
Namens uw diaconie, Bea Aalders en Anke van 
Harten 
 

Diaconie 
Een aantal keren heeft de Diaconie speciale 
collecten aan de orde gesteld in de 
kerkenraadsvergaderingen. Hoewel ze daartoe 
zelfstandig bevoegd is, was het wenselijk 
besluitvorming breder te trekken. Het ging om 
bijdragen aan de collecten voor natuur- en 
oorlogsrampen zoals in Syrië en Turkije, 
respectievelijk Gaza en Israël. Ook de sponsorvraag 
van de buurgemeente PG Waal-Koog-Den Hoorn 
voor zonnepanelen op het Huisje Mosk wordt aan de 
kerkenraad voorgelegd. Met alle drie onderdelen 
stemde de kerkenraad in. 

De diaconie is trots op het aantal collecten dat elke 
keer weer wordt ontvangen. De diaconie heeft 
gedoneerd aan diaconaal werk vanaf lokaal tot 
wereldwijd en diaconale noodhulp. Financieel is er 
nog steeds sprake van een gezonde begroting. 
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk 
 

Predikant Wikke Huizing maandag vrij 
Als goed werkgever willen we benadrukken dat 
Wikke de maandag als vrije dag heeft. Wij vinden 
het belangrijk dat deze ook zoveel mogelijk 
vrijgehouden kan worden. Wetende hoeveel werk 
Wikke verzet voor ons gemeente. Er zijn altijd 
uitzonderingen, zoals een overlijden. Wikke is daarin 
ook zeer flexibel. 
Maar omdat alle emails, apjes en telefoontjes op 
haar prive-telefoon binnenkomen, doen wij bij deze 
de oproep om bij voorkeur niet op maandag te 
mailen, whatsappen of bellen. En nogmaals, bij 
spoed is Wikke indien mogelijk bereikbaar. En 
twijfelt u of u haar op maandag kunt storen, kunt u 
ook eerst contact met mij of uw wijkouderling 
opnemen. 
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk 
 

Van de Kerkenraad                                                                                                                          
Op 14 februari kwam de kerkenraad weer bijeen 
rond de oude paaskaars. Marjan Nicolay zit de 
vergadering voor. Roelie leest uit: Doorstroming: 
Coöperatie: “De lakens uitdelen. “        
De Fontein wil graag op Witte Donderdag gebruik 
maken van de kerk, Wikke werkt aan deze dienst 
mee.                                                                                                                                                                  
Pastoraat: Het was druk de afgelopen maand, i.v.m. 
de Kerkbalans zijn er veel bezoeken afgelegd. Mede 
door het tijdelijk uitvallen van twee ouderlingen door 
ziekte, komt er meer druk op de andere twee 
ouderlingen te liggen. Aanvulling van ouderlingen is 
hard nodig.                                                  
De Diaconie heeft ook de Paasgroeten voor de 
gevangenen weer uitgedeeld en achter in de kerk 
gelegd samen met de 40-dagen kalender voor de 
Vastentijd.                                                                     
De brandweer is ook weer langs geweest en alles is 
goedgekeurd.                                                                
21 april is er een uitvoering van Artex en het 
Domstad Jeugdorkest. Op 16 maart is de uitvoering 
van de Matheus Passion.  De Paaswake begint 
deze keer om half 7, dit i.v.m. de zon’s opkomst. De 
dienst op Paasmorgen begint dan om 10.00 uur 
i.p.v. half 10.                                                                                          
De nascholing van Wikke op Heidepark was zeer de 
moeite waard. Onderwerp was Groene Theologie.                                                                                                                                                                               
De volgende bijeenkomst van de Ring (voorheen 
Classis) is waarschijnlijk in april en zal gaan over 10 
jaar liedboek. Eén van de samenstellers wordt 
uitgenodigd.  
Jan Oosterhof zal contact opnemen met de scholen 
om te vragen of er kinderen zijn die zonder ontbijt op 
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school komen en of de diaconie daar misschien op 
in kan springen.                                  
De vergadering wordt door Wikke afgesloten met 
een gedicht van Nicolaas Beets: “De moerbei 
toppen rusten.” 
Namens de kerkenraad Anke van Harten 
 

Namens de kerkrentmeesters 
Opbrengst collecten van januari 2024: 
Kerk        € 92,10 
Onderhoud en verwarming     € 132,20    
Jong protestant      € 62,85 
 

Kerkbalans 
Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers bereid 
om de Kerkbalans enveloppen rond te brengen en 
de antwoorden op te halen. Hartelijk dank daarvoor 
want door de pittige wind en vele regenbuien was 
het niet echt fijn om 's avonds op pad te gaan! Als u 
dit leest zijn alle enveloppen binnen en heeft het 
Kerkbalansteam de gegevens verwerkt en daarbij is 
het spannend of de omvang van de toegezegde 
vrijwillige bedragen in de buurt van het begrote 
bedrag uitkomt. Zoals u weet zijn er in het afgelopen 
jaar helaas een aantal gemeenteleden ontvallen en 
dat heeft natuurlijk ook invloed op het financiële 
reilen en zeilen van onze gemeente. 
We zien gelukkig dat een flink aantal gemeenteleden 
hun bijdrage soms flink verhoogd hebben en dat 
wordt door de kerkenraad als zeer bemoedigend 
ervaren! De kerkrentmeesters danken alle 
gemeenteleden voor hun toezeggingen voor 2024!! 
Uiteraard wordt met de opmerkingen, die de lopers 
hebben genoteerd, zorgvuldig omgegaan. De 
relevante opmerkingen worden gedeeld met de 
predikant en de ouderlingen.  
Plezierig is ook dat dit jaar de QR-code op de 
achterkant door een groot aantal gemeenteleden is 
gebruikt om hun bijdrage reeds over te maken. Fijn 
dat dit in een behoefte voorziet.  
Hartelijke groet van Bea Aalders, Marga Drijver en 
Douwe Kooiker 
 

Vrijwilligersvergoeding 
De Protestantse Gemeente Den Burg kent de 
mogelijkheid om vrijwilligersvergoedingen uit te 
keren voor vrijwilligerswerk (m.u.v. 
kerkenraadswerk) in onze gemeente. De 
voorwaarden staan vermeld in ons vrijwilligersbeleid. 
Ook is het mogelijk bij de aanvraag een verklaring te 
overleggen dat u de vergoeding niet hoeft te 
ontvangen maar aan onze gemeente schenkt. U 
ontvangt dan een verklaring van deze gift die u 
samen met andere giften als aftrekpost in uw 
belastingaangifte kan opnemen. Omdat de regels 
t.a.v. vrijwilligersvergoedingen door de 
Belastingdienst steeds strakker worden 
omschreven, heeft de kerkenraad besloten dat met 
iedereen die een vrijwilligersvergoeding vraagt een 
vrijwilligersovereenkomst moet worden afgesloten 

en dat de bestaande vrijwilligersovereenkomsten 
moeten worden geactualiseerd. De betrokken 
vrijwilligers worden hierover benaderd. 
Wilt u deze vergoeding aanvragen dan kunt u het 
declaratieformulier opvragen bij de secretaris van de 
kerkrentmeesters Ank van Putten via 
kerkrentmeesters@pkndenburg.nl.  Namens de 
kerkrentmeesters, Erik van der Spek 
 

Afscheid van Marian Huizinga 
Met ingang van 1 augustus 2017 geven de heer en 
mevrouw van der Slikke het beheerders-stokje van 
het verenigingsgebouw ‘De Schakel’ over aan 
mevrouw (Marian) Huizinga...... Zo begon de eerste 
mailwisseling met de leiding van Vluchtelingenwerk 
West-Nederland. Dat was het begin van een drukke 
tijd. Veel inburgeraars, verspreid over 2 en soms 3 
dagen van 9-18 uur! Leuke gesprekken en prima 
contacten met Vluchtelingen werk. Wel vroeg 
opstaan om de cv aan te zetten en alles voor te 
bereiden. 
 

 
 
Er waren weken bij dat er meer dan 500 kopjes 
koffie en thee gezet moesten worden.  Dat werd 
super gewaardeerd door de inburgeraars! Daar 
heeft Marian bijzondere plezierige herinneringen 
aan. Half juli 2019 kwam daar een einde aan de 
drukte toen de groep naar De Bolder verhuisde. Dat 
maakte het werk natuurlijk veel minder inspannend 
maar daardoor miste ze ook heel veel contacten en 
gesprekken. Dat voelde Marian echt als een gemis. 
Na ruim 6 jaar heeft Marian aangegeven te stopen 
met het werk in 'De Schakel'. Meer tijd voor de 
kleinkinderen en andere zaken zoals het werk als 
koster in de RK kerk met een steeds kleiner 
wordende groep vrijwilligers. We zijn als gemeente 
erg blij dat Marian de afgelopen jaren op 
voorbeeldige en enthousiaste wijze zo goed op 'het 
huis' heeft gepast!! 
 

Kerk en Schakel en verwarming 
Een aantal kerkrentmeesters kunnen in de kerkzaal, 
de consistorie en in De Schakel de verwarming bij 
hen thuis in- en uitschakelen. Daarbij is het 

mailto:kerkrentmeesters@pkndenburg.nl
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belangrijk om te weten wie en wanneer van de 
ruimten gebruik wensen te maken zodat de cv-
installaties op tijd aangezet kunnen worden. Na 
afloop is het een kleine moeite om b.v. in De 
Schakel de thermostaat op 12 graden te zetten. Wat 
ook voorkomt is dat een bijeenkomst 'plotseling' niet 
doorgaat. Graag even melden dat bespaart dure 
stookkosten! 
 

Brandweer in de kerk 
Op maandagavond 15 januari kwam de 
brandweerwagen door de Kogerstraat aangereden 
en stopte voor 'De Burght'. Dat is in zo'n smalle 
straat een heel gevaarte! Geanimeerd stapte de 
brandweerlieden uit de wagen en gingen het 
kerkgebouw binnen om onder het toeziende oog van 
de instructeur alles eens goed onder de loep te 
nemen. Voor het geval als het echt nodig mocht zijn.  
 

 
 
In twee ploegen werden ze door de 
kerkrentmeesters door het hele gebouw geleid en er 
waren een aantal lieden die, met masker en een 
perslucht cilinder op de rug en over de smalle 
trappen, op de torenkrans van het uitzicht hebben 
genoten. Waar heb je dat! Na afloop is het een en 
ander geëvalueerd hetgeen resulteerde in een 
aantal goede adviezen voor de kerkrentmeesters. 
Mogelijk komt er nog een vervolg met een 'echte' 
oefening. 

 

16 maart: Matthäus Passion De Burght| 
De uitvoeringen staan dit jaar onder leiding van de 
Engelse dirigent Edward Caswell, die het ensemble 
al eerder dirigeerde. Een zevental solisten verleent 
medewerking aan onze uitvoeringen: Nathan Vale 
(evangelist), Tiemo Wang (christus), Cressida Sharp 
(sopraan), Varvara Tishina (sopraan), Nicola 
Wemyss (alt), Bekir Serbest (tenor) en Sam Carl 
(bas). Het Kathedrale Koor Utrecht verleent ook 
weer haar medewerking. 
Kaarten kunt bestellen via  www.dudokensemble.nl 
en via de ticketsite www.podiumplein.nl; op onze 
website is het ook mogelijk om direct naar 
Podiumplein te gaan. Tevens kunt u kaarten kopen 
aan de zaal, als het tenminste niet uitverkocht is. 
Van harte aanbevolen! 
Namens de kerkrentmeesters Douwe Kooiker. 
 

Schoenenendoosaktie 

We zijn mooi gestart in 2024 omdat we kunnen 
melden dat de twee bomvolle 40ft containers, gevuld 
met schoenendozen, schoolmeubels, Treasure bags 
educatiemateriaal en hulpgoederen begin januari 
zijn aangekomen in Sierra Leone. Voor zoveel 
kinderen (en volwassenen) een steuntje in de rug, 
een hart onder de riem, een kleine bijdrage aan een 
beter leven. Dankzij de goede en zorgvuldige 
voorbereiding van het team in Sierra Leone, zijn de 
eerste schoenendozen en Treasure bags al 
uitgedeeld op 13-01. Dat was in de sloppenwijk van 
Tombo, een vissersdorp aan de zuidkust. Inmiddels 
zijn de uitdelingen in volle gang. De schoenendozen 
worden zowel in de stad als in afgelegen dorpen in 
het binnenland uitgedeeld. Sommige dorpen zijn zo 
afgelegen dat ze het laatste stuk van de reis met de 
exportdozen op brommertjes af moeten leggen. De 
kinderen moeten kilometers lopen om naar school te 
gaan en schoolspullen hebben ze nauwelijks. Wat 
zijn onze schoenendozen daar welkom! En wat een 
fijn begin van dit nieuwe jaar! 
Vriendelijke groet, Tineke, Anneke en Alide. 
 

  

http://www.dudokensemble.nl/
http://www.podiumplein.nl/


 18 

 
 
 
 

 
 
Postadres: Oesterstraat 11, 1794 AR Oosterend 
Predikanten:: Ds. G. de Vries,    tel. 06- 25550285 
                      email: dsgeertje@gmail.com 
                 en Ds. E.v. Leersum, tel. 06- 23467137  
                      email: ds.ewjvanleersum@gmail.com 
Voorzitter v.d. kerkenraad: mw. E. Drijver-Tuinema, tel. 0222-365523    
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930 
Penningmeester: dhr. P. Bas,  tel. 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v. de  Prot. Waddengemeente Texel:  
                                            NL19 RBRB 069 5893 211 
Rekeningnummer Diaconaal Team: NL76 RBRB 069 1740 100 
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v. Coll. van Kerkrentmeesters: dhr. D. de Lugt, tel. 06- 06-40100177 
Voorzitter v. Coll. van diakenen: mw. J. Brouwer-Medema, tel. 0222-318946 
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl 
Kerkelijk centrum De Parel: beheerder: tel. 0222-318930 
Website van de Waddengemeente: dsgeertje@gmail.com 

 
        

 
 

 
Maartenskerk 

Oosterend 
M 
 
 
 
 

Maartenskerk  
Oosterend 

 

 
 

Zeemanskerk   
Oudeschild 

   

 

 
 

Waddenkerk 
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                                    Diensten in maart 2024 
                                           

3 maart                    Derde zondag 40-dagentijd 
De Cocksdorp          Waddendienst 
                                 10.00u.  Voorg.: Ds. W. Huizing 
 
10 maart                  Vierde zondag 40-dagentijd 
Oudeschild               Waddendienst  
                                 10.00u. Voorg.: Ds. E.v. Leersum. 
 
17 maart                  Vijfde zondag 40-dagentijd 
Oosterend                Waddendienst 
                                 10.00u.   Voorg: .Ds.  G. de Vries 
 
24 maart                  Palmpasen  
De Cocksdorp          Waddendienst 
                                 10.00u.  Voorg.: Ds.G. de Vries 
                                  
28  maart                 Witte Donderdag 
Den Burg                 19.30u.  Voorg.: Ds. A. Kooi 
 
29 maart                  Goede Vrijdag 
Den Hoorn               19.30u.  Voorg.: Ds. W. Huizing  
 
30 maart                  Stille zaterdag 
Oosterend               21.30u. Voorg.: Ds. G. de Vries 

mailto:dsgeertje@gmail.com
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31 maart                  Pasen 
Oosterend                 9.30u.  Voorg: Ds. v. Leersum 
De Cocksdorp        11.00u. Voorg: Ds. E.v. Leersum 
 

Van de predikanten 
 

Bij de tijd 
Midden in de veertigdagentijd dringen de thema’s van lijden en opstanding zich op. In de aanloop naar Pasen 
verwonderen we ons over de mysteries van geloven. Hoe de graankorrel in de aarde valt en sterft, en dan 
ontkiemt om vrucht te dragen. Hoe wat dor en doods lijkt, ondergronds al sporen in zich draagt van herstel en 
bloei. Hoe te midden van duisternis, lijden en gemis soms zegen kan kieren, als een geschenk uit de hemel.  
Dit zijn geheimen, die niet op recept verkrijgbaar zijn. Dit zie je, soms even. Dit ervaar je, als genade. Hierover 
kun je alleen al zoekend spreken, biddend misschien.  
In deze tijd word ik getroffen door de berichten over de dood van de Russische dissident Alexsej Navalny. Ik ben 
onder de indruk van zijn hoop en moed. Ik ben geschokt over de dood, hem aangedaan door de macht. Ik ben 
geraakt door de zoektocht van zijn moeder, naar zijn lichaam, omdat ze haar kind waardig wil kunnen begraven. 
Ik ben geïnspireerd door de onverzettelijkheid van zijn vrouw, die in het verdriet kracht put om door te gaan op de 
weg van recht en gerechtigheid. Dat, denk ik bij mezelf, is opstanding. Dat is voor mij waar Pasen over gaat. Het 
is geen onbekommerd, maar een gebroken halleluja, door de tranen heen. En het is een kracht ten goede, het is 
een onverzettelijk kiezen voor verschilligheid, voor kleurrijk leven, voor spelen en bloeien, voor geloof en hoop en 
liefde.  
In deze tijd klinken in onze vieringen woorden van de profeet Jeremia. Dat zijn niet de makkelijkste lezingen. 
Maar tegen het licht van wat er in de wereld woedt, worden ze urgent en relevant. Ze vragen moed, om aan te 
horen. En creativiteit en vindingrijkheid, om ze vertalen als een bron om uit te putten.  
Ik wens ons allemaal toe dat we onverzettelijk moedig en hoopvol blijven, en leven als mensen van Pasen. 
Opstandig tegen wat kwaad is, en bemoedigd met het licht van de opgestane Christus.  
 
ds. Geertje de Vries 
 

Bij de diensten 
Voor de diensten in de veertigdagentijd maakt de bloemencommissie een symbolische schikking. Deze vertelt 
ons in beelden over de thema’s die uit de bijbel aan de orde komen. De basis is een bolvorm die symbool staat 
voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die zondag.  
In deze tijd staan er lezingen op het rooster uit de profeet Jeremia. Jeremia wees op broodnodige verandering 
van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare 
aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig 
dagen groener: het licht dringt door.  
 
In de Stille week zijn er verschillende diensten en activiteiten. Deze organiseren we samen als drie protestantse 
gemeentes op het eiland. De dienst op Witte Donderdag wordt gehouden in Den Burg, de dienst op Goede 
Vrijdag in Den Hoorn en op Stille Zaterdag in Oosterend. Daarnaast is er elke avond ook een alternatieve 
activiteit. Meer informatie daarover is te vinden op de pagina Protestants Texel, voorin dit kerkblad.  
 
Op Paasmorgen zijn er twee diensten. Om 9.30 is er een viering in Oosterend, waarin muzikale medewerking 
wordt verleend door het koor Voices of Light, onder leiding van Nelleke Schreurs. 
Om 11.00 uur is er dienst in de Cocksdorp. Voorganger in beide diensten is ds. Evert van Leersum.  
 

Hulp gezocht bij Verhalenmaaltijd 
Op Witte Donderdag wordt in de Parel een verhalenmaaltijd gehouden. Tijdens een sobere maaltijd van brood en 
soep worden de verhalen verteld rondom het lijden en sterven van Jezus. Deze worden begeleid door schilderijen 
uit de geschiedenis van de beeldende kunst. Deze activiteit wordt begeleid door ds. Geertje de Vries. Ik zoek nog 
wat helpende handen om de maaltijd te organiseren. Vind je het leuk om mee te helpen, graag even een belletje 
of appje naar 06-25550285.  
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Aanvang 18.00 uur, locatie De Parel, Oesterstraat 5.  
Vooruitblik: Oosterend komt naar Oosterend 
Op zondag 15 april is er het langverwachte tegenbezoek 
van de gemeenteleden van het Friese Oosterend aan 
onze Waddengemeente. Velen zullen zich nog het bezoek 
herinneren dat werd gebracht aan de mooie kerk en het 
dorp in Friesland. Bijgaande foto’s laten daar iets van zien.  
Er is een leuk programma opgesteld door de 
voorbereidingscommissie. En als Texelaar ben je ook van 
harte welkom om met het programma mee te doen. 
Natuurlijk beginnen we met een kerkdienst, waaraan ook 
de Maartenscantorij zal meewerken.  
Voor de lunch in de Parel zoeken we nog een aantal 
helpende handen. 
Vind je het leuk om mee te helpen, met tafeldekken, klaarzetten en afruimen, soep koken etc. meld je dan aan bij 
Jantine Brouwer, of bij ds. Geertje de Vries. 
Meer over het programma volgt in het aprilnummer van dit kerkblad. Maar reserveer alvast de datum! Het belooft 
een inspirerende en gezellige ontmoeting te worden! 

Van de voorzitter  
Een paar weken geleden hadden we een mooie dienst 
in de Waddenkerk te de Cocksdorp. 
Er zaten kinderen in de kerk en Dominee Geertje 
vroeg ze naar voren. 
De vraag was hoe staan we in de goede volgorde? De 
kinderen gingen keurig op lengte van groot naar klein 
staan. Maar is dit de bedoeling, de werkelijke 
bedoeling? Vroeg dominee Geertje aan de kinderen 
en de kerkgangers. 
Eigenlijk is er geen volgorde, de rangschikking naar 

groot of klein is eigenlijk niet aan de orde in de Bijbel voor Jezus. 
 

 
 
Kinderen zijn net zo belangrijk als volwassenen en welk formaat wij zijn maakt eigenlijk niet uit. In de ogen van 
Hem zijn we allemaal gelijk. 
We zijn allemaal waardevol voor Hem, ongeacht onze lengte, kleur, ouderdom, ja vul het zelf maar in….. 
Dat is een mooie gedachte, helemaal in deze 40 dagentijd. Het kruis wat gedragen werd, was voor ons allemaal, 
niemand uitgezonderd. 
Het is vaak een wat zware tijd, de regen die maar niet op wil houden, de donkere dagen. 
Toch bloeien de sneeuwklokken en krokussen in allerlei kleuren alweer vol op. 
Prachtig om te zien, en te bewonderen.  
Straks zal er ook weer Palm Pasen zijn, de dagen gaan weer lengen en dan komt toch echt de Lente. De liefde 
zal het altijd blijven winnen. 
Joze nam afscheid op de kerkenraad afgelopen maand. Ze had een mooi lied voor ons meegenomen en we 
zongen het onder haar begeleiding met de gitaar. 
Een prachtig lied:”Als de liefde maar blijft winnen” van Daniel Lohues. 
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Ze gaat weer terug naar haar roots en zong het ook in dialect. 
Speciaal voor het afscheid had ze ook turfjes gemaakt, een soort van kleikoek met appel in de vorm van een 
turfje, refererend aan de herkomst. 
We zullen haar echt gaan missen, ze was een rustige welkome lieve vrouw onder ons. 
De diaconie zal haar niet alleen missen, ook haar werk, als leidster in de kinderopvang, heeft alles wat zij deed 
niet zomaar weer ingevuld.  
We wensen haar heel veel geluk en een goede toekomst toe met haar man. 
De tekst van Daniel Lohues heb ik voor u opgeschreven, het is mooi, ook richting Pasen. 
  

 
 
Zolang de ostenwind blef weijen 
Zullen de blaadern blieben vallen 
Zolang de boer zal blieben zeijen 
Zal de meulen blieben dreijen 
Zolang de zunne mar blef schienen 
Kommen bloemen uut de knop 
En as de kippen blieben leggen 
Kommen der kuukens uut de dop 
 
Zolang het vuur zal blieben branden 
Schieten vonken naor de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
En der wark komp uut de handen 
Zolang de kinder blieben zingen 
En alles giet zoals het moet 
En as de liefde mar blef winnen 
Komp ‘t allemaol wel goed 
 
Zolang de lente maar blef kommen 
En dan de zomer en dan de herfst 
En as de winter maar blef dromen 
Van neije blaadern aan de bomen 
Zolang de maon gewoon blef zörgen 
Veur zilv’ren licht en eb en vloed 
En as de liefde mar blef winnen 
Komp ‘t allemaol wel goed 
Ik wil u allemaal een goede tijd toe wensen op weg naar Pasen.  
De zieken onder ons heel veel sterkte en moed op dat soms zware pad. 
Er wordt aan jullie gedacht, en hopelijk is er de kracht. 
Erna Drijver Tuinema 
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Overpeinzingen van een aardebestormer... 
“Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.” 
Dat is lied 292 uit het oude liedboek van 1938. Daarna is het niet meer opgenomen in de twee nieuwe liedboeken 
die daarop volgden. 
Wat ik er aardig aan vind, is de melodie en ook nog de tekst van vers 1. De overige verzen zijn behoorlijk 
gedateerd en daardoor is het m.i. heel terecht dat dit lied niet meer voorkomt in het liedboek dat thans in gebruik 
is. Maar ondanks dit alles hebben we dit lied gezongen in de oudejaarsdienst in De Cocksdorp. Twee verzen: 
vers 1 met de oude bekende tekst en vers 2 met een wat aangepaste tekst. Het wonder is dat er van harte 
gezongen werd, zelfs door de jongeren. Kennelijk liggen melodie en tekst nog goed in het gehoor. 
Beste lezeressen en lezers, dat uren, dagen, maanden en jaren als een schaduw heen vliegen, dat zal iedere 
oudere en jongere beamen. Anders gezegd: de tijd vliegt en wij vliegen mee! Weet u, ik groeide op in de tijd dat 
iedereen nog herinneringen had aan de tijd van de 2e W.O.  Maar inmiddels leeft er bijna niemand meer die deze 
bange tijd zelf nog als volwassene beleefd heeft. Maar ook weer zo'n mooi en bijzonder wonder: toch wil vrijwel 
niemand de herdenking van de 4e mei kwijt. Massaal staat men op de Dam in Amsterdam en op vele andere 
vaderlandse plaatsen in steden en dorpen, ter herinnering aan deze allang voorbije droeve dagen. Hopelijk wordt 
deze traditie nog lang in ere gehouden, ondanks dat de uren en dagen, enz. als een schaduw heen vliegen. 
“Ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneên!” , dat is de tweede regel uit vers 1. 
Met andere woorden: alles is tijdelijk. Van alle mensen, dieren en dingen moet je eens afscheid nemen, daar 
ontkomt geen mens aan. Toch is er wel iets blijvends. Ieder mens verandert bij leven wel iets aan Gods 
schepping. Of je nou timmerman, boer, advocaat of schooljuf, etc. bent, je bouwt iets op. Je verandert iets aan de 
bestaande wereld om je heen. Laten we zo optimistisch zijn dat dat kleine beetje wat wij zelf toevoegen aan de 
bestaande wereld een positieve bijdrage is. Verreweg de meeste mensen deugen. Die bouwen en werken in als 
het ware in alle stilte op de achtergrond. Daar wordt zelden of nooit aandacht aan geschonken omdat het niets 
bijzonders is. Omdat vrijwel iedereen dat doet: een stukje van de wereld veranderen in positieve zin. Laten we 
niet vergeten dat wat de aandacht vraagt, dat wat uitzondering op de regel is, dat zoiets altijd het nieuws is waar 
de kranten over schrijven en andere media zich druk over maken. Verreweg de meeste mensen deugen maar wie 
niet deugt weet altijd de aandacht op zich te vestigen. 
“Op den weg, dien wij betreden, staat geen voetstap die beklijft”, zo gaat dat oudejaarslied verder. Symbolisch 
gezien geloof ik daar, gezien bovenstaande, niks van. Vaak genoeg betreden we oude paden waar de 
voetstappen van eerdere generaties nog te vinden zijn. Maar vaak genoeg maken we tevens oude paden nieuw 
of slaan we nieuwe onbetreden wegen in... 
“Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft”, zo besluit vers 1. Ja, vandaag is zo weer gisteren! 
Maar wat God betreft, mogen we vast wel vanuit het heden bouwen aan de dagen van morgen. In de hoop en 
verwachting dat het betere dagen zijn dan dagen die gevuld zijn met het duister van het kwaad. Zie, onze dagen 
worden alweer langer en lichter.  
U allen licht en leven toegewenst, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon 
 

Van het Diaconaal Team 
De collecten brachten in januari € 881,77 op, waarvoor onze hartelijke dank.  
Extra bijdragen in januari zijn gegaan naar: MAF, vliegtuigonderdelen om op Madagaskar te kunnen blijven 
vliegen: € 100,00; Bartiméus Fonds: bijstand voor blinden en slechtzienden: € 100,00; Tearfund: traumacentra in 
oorlogsgebieden: € 100,00; ZOA: veilige plek voor vluchtelingen in Syrië, Soedan en Ethiopië: € 100,00; Red een 
Kind: groente- en fruitzaden en traumazorg voor kinderen in Pibor (Zuid-Soedan): € 100,00.  
 
Het rooster voor maart ziet er als volgt uit: 
Zondag 3 maart: (40 dagentijd) 1e collecte: KIA Zending: Libanon: predikanten opleiden voor het Midden-Oosten. 
Uitgangscollecte: diaconie 
Zondag 10 maart: 1e collecte: KIA Zending, Indonesië: sterke vrouwen in de kerk, uitgangscollecte? 
Zondag 17 maart: 1e collecte: KIA Zending Rwanda: Leerzame stripverhalen voor kinderen   uitgangscollecte: 
diaconie 
Zondag 24 maart: 1e collecte: Protestantse kerk, Missionair werk: Het paasverhaal voor heel Nederland, 
uitgangscollecte? 
Zondag 31 maart: (Pasen)1e collecte: KIA-werelddiaconaat: Colombia: kansarme jongeren opleiden voor horeca   
2e collecte: diaconie 
Zondag 7 april: 1e collecte: diaconie 
 
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 
RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectedatum vermelden. 
Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De narcis 
 

Jij staat alleen te bloeien 
daar op de middenberm 
uniek alleen 
uitbundig triomfantelijk 
tussen uitlaatgassen 
en lawaai 
 
niemand vertelt hoe 
je daar gekomen bent 
jij vertelt zèlf  jouw verhaal: 
 
wie volhardt 
die blijft en overwint! 
Oeke Kruythof 
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Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
 
p/a Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn. Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl, zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2, De Waal;   Dorpsstraat 168. De Koog;   Kerkstraat 5, Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl: Kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl, kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Kerkenraad en kerkblad: scriba Henk van den Top, Rozendijk 15, 1791 PC Den Burg, scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-365579 
Voorzitter: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526  
Predikant: ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn, predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl  tel. 0222-729039/ 06-20601270 
Kerkrentmeesters: Bankrekening NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. 
Voorzitter: Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-312983  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn. diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl  
Kerkhoven: De Waal administratie: Wim Luiken, wluiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202 
                   Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kerkdiensten/ activiteiten in maart 2024: 
 
Zondag 10 maart   
Den Hoorn, 10.00   mw. ds. A. Kooi 
Collectedoel 1e rondgang:   Zending in Indonesië 
H.A./ bevestiging ouderling-kerkrentmeester 
 
Zondag 17 maart   
De Koog, 10.00 uur  mw. ds. A. Kooi 
Collectedoel 1e rondgang:   Zending Rwanda 
 
Zondag 24 maart   
Den Hoorn, 10.00 uur  mw. C. Vlaming, van Marken 
combinatiedienst Kerk/Hoeksteen    
Collectedoel 1e rondgang:   Missionair werk 
                                                                  
Donderdag 28 maart  Witte donderdag 
Den Burg, 19.30 uur  mw. ds. A. Kooi 
Oosterend,18.00 uur  mw. ds. G. de Vries 
                                                    verhalenmaaltijd in De Parel 
 
Vrijdag 29 maart   Goede vrijdag 
Den Hoorn, 19.30 uur  mw. ds. W. Huizing 
                koralendienst 
Den Burg,   19.30 uur             ds. E van Leersum  
                                                     film met inleiding in De Schakel 
 
Zaterdag 30 maart   Stille zaterdag 
Den Hoorn, 19.30 uur  mw. ds. A. Kooi 
                                                    muziek en zangbijeenkomst o.b.v. 
                                                    Leonard Cohen 
Oosterend, 21.30 uur  mw. ds. G. de Vries 
                                                    Paasnachtdienst 
 
Zondag 31 maart   Pasen 
Den Hoorn, 10.00 uur  mw. ds. A. Kooi 
De Koog,    10.00 uur   ds. M. Aten, Texel 
Collectedoel 1e rondgang  Werelddiaconaat Colombia 
 

Collecteopbrengsten januari 2024 
Diaconie   € 320 
Kerkrentmeesters  € 240             

 
 

 

http://www.pgwaalkoogdenhoorn.nl/
http://www.kerkpleintexel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl
mailto:predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl
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De week vol verstilling 
In de Stille week leven we toe naar het Paasfeest.  
Het is inmiddels een mooie gewoonte dat in deze 
week door de PKN-kerken diverse activiteiten 
georganiseerd worden.  
We hopen dat Texelaars en toeristen bewegen op 
basis van hun keuzes uit dit aanbod. In de kolom 
‘kerkdiensten’ las u ook de planning van alternatieve 
bijeenkomsten en vieringen. Meer uitleg hierover is te 
vinden in het algemene gedeelte in dit kerkblad 
 

De eilanden zien naar zijn onderricht uit 
Het is maart. Een prille lente is in de lucht. We 
bereiden ons voor op de komst van een nieuw 
seizoen. In deze periode horen we de verhalen van 
en over Jezus: de mens naar Gods hart. We horen 
waar dat op uitdraait, terwijl we Jezus’ 
lijdensgeschiedenis meebeleven en Pasen vieren. 
 
In het boek van Jesaja vinden we thema’s die ons 
ook in het leven en werk van Jezus lief zijn 
geworden. Zo geeft Jesaja vier liederen waarin hij 
spreekt van de komst van de ‘dienaar van de Heer’ 
(Jesaja 42: 1-9, 49: 1-13, 50:4-9 en 52:13-53:12). In 
het vorige kerkblad heeft u al een eerste 
kennismaking met hem gehad. 
De figuur van deze dienaar bij Jesaja krijgt in zijn 53e 
hoofdstuk de gestalte van een lijdende dienaar van 
de Heer. Over hem lezen we in Jesaja 53:3-7: “Hij 
werd veracht, door mensen gemeden, hij was een 
man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd 
was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, 
veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij 
was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich 
nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door 
God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd 
hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor 
ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen 
brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als 
schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de 
wandaden van ons allen liet de Heer op hem 
neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich 
niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat 
naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij 
haar scheerders deed hij zijn mond niet open.” 
Vaak wordt deze tekst met Goede Vrijdag in verband 
gebracht, want wij ontkomen er niet aan om een 
verband te zien tussen deze dienaar en Christus. Dat 
verband wordt ook vanuit het nieuwe testament 
gelegd. In Handelingen 8 lezen we dit verhaal: 
“Filippus (…) hoorde hem de profeet Jesaja (53:7-8) 
lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 
De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als 
niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om 
in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het 
schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd hij 
naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn 
scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd 
vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal 
van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft 
hij niet meer.’ De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u 
me zeggen over wie de profeet het heeft? Over 

zichzelf of over een ander?’ Daarop begon Filippus 
met hem te spreken over het evangelie van Jezus, 
waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam.” 
Lucas, de schrijver van Handelingen, brengt hier het 
leven en sterven van Jezus in verband met de 
gestalte van de dienaar bij Jesaja. Hij laat zien dat 
het lijden van Jezus past in een oudtestamentische 
verhaallijn: Jezus is Gods dienaar bij uitstek. 
 
Ook Mattheüs legt in zijn 12e hoofdstuk een direct 
verband tussen een van de liederen van Jesaja en 
het begrijpen van wie Jezus was. We lezen daar: “Zo 
ging in vervulling wat gezegd is door de profeet 
Jesaja: ‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die 
ik liefheb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem 
vervullen met mijn geest, aan alle volken zal hij het 
recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd 
aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het 
geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de 
kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem 
overwint. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop 
vestigen.” Dat is een vrijwel letterlijke interpretatie 
van Jesaja 42:1-4. Alleen, in de laatste zin gebeurt er 
iets opmerkelijks. Bij Jesaja staat er dan 
‘Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde 
vestigen: de eilanden zien naar zijn onderricht uit.’ 
Welke zijn die eilanden? Dat is voor de uitleggers van 
de Bijbel niet duidelijk. Daarmee zullen in eerste 
instantie vast niet de Waddeneilanden bedoeld zijn. 
Als je Jesaja 42:10-11 leest staan de eilanden en hun 
bewoners, samen met de zeevaarders, de woestijn-
stadbewoners, de tentenkampbewoners en de 
rotsbewoners, voor heel de mensheid gezien vanuit 
de marge (zie ook Jesaja 49:1). Mattheüs 
interpreteerde al zo: de dienaar staat voor hoop voor 
alle volken. Texel mag zich daar dan ook onder 
rekenen. 
 
De eilanden en haar bewoners zien uit naar het 
onderricht van Jezus. Zijn lijdensverhaal als dienaar 
van God geeft ons veel te leren. Maar ook zijn 
opstanding. ‘Ongebroken en vol vuur zal hij het recht 
op aarde herstellen’; ook dat hoort bij de dienaar van 
de Heer. Zo is de dienaar ook zelf Heer. Jezus zal 
dopen met de heilige Geest en met vuur, klinkt het bij 
het begin van zijn optreden (Lucas 3:16). Dat is een 
verwijzing naar Jesaja 42:4 en een verwijzing naar 
Pinksteren. Maar laten wij, nu, in elk geval dit leren: 
“Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid 
aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam 
de gestalte aan van een dienaar en werd gelijk aan 
een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich 
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog 
verheven en hem de naam geschonken die elke 
naam te boven gaat.” (Filippenzen 2:6-10) 
 
ds. Anne Kooi 
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In memoriam Reina Spoelstra-Lap  (5 april 1943 – 4 februari 2024 
 
Reina´s broer Jaap Lap sprak tijdens 
haar uitvaartdienst op 9 februari in de 
kerk van Den Hoorn. Hier vindt u daar 
een samenvatting van. 
 
“Wat een drokte hier Jaap, is dat voor 
mij?” Dat zou Reina gezegd kunnen 
hebben. Mooi is het en dankbaar ben 
ik dat mijn zus, bescheiden als ze was, 
nooit een podium opeisend, nooit op 
de voorgrond, deze belangstelling 
krijgt, hier in de kerk voorafgaand aan 
haar laatste reis. 
 
Nadat Omoe Reinoutje Lap-Bruin 
geheel onverwachts overleed, 
trouwden onze ouders in 1941. Ze 
gingen wonen in de Kerkstraat in de 
boerderij waar nu de Hoeksteen staat. 
Op 5 april 1943 werd Reinoutje Lap 
geboren, in schapenlam tijd, maar 
erger: in oorlogstijd. Herinneringen van 
onze jongste jeugd zijn er niet zoveel, vanwege ons 
leeftijdsverschil. Ik was een nakomertje en werd 
negen jaar later geboren. Negen jaar in je jeugdjaren 
is een groot verschil. 
 
De herinneringen die ik heb, zijn dat als ze me in de 
tobbe deed, het bruine schaaltje kwam om m’n haar 
uit te spoelen, en hoe ik m’n ogen ook dichtkneep het 
altijd prikogen gaf. 
Ik herinner me dat we niet eerder van tafel mochten 
totdat we allemaal klaar waren met eten, en Reina 
niet zelden de laatste was. En dat ze haar 
transistorradiootje kocht – zelf gespaard – om te 
luisteren naar de bekritiseerde radio Veronica; onze 
vader voorop die Hilversum 1 en 2 betere muziek 
leek. 
  
Na de huishoudschool kreeg ze haar ‘werkhuisjes’. 
Drie keer per jaar ging ze 14 dagen mee met de 
winkelauto van de Nederlandse Wol-federatie waarin 
breiwol, sokken en de ‘beste 100% zuiverwollen’ 
dekens werden verkocht. Haar tijd werd verder 
ingevuld met hulp in de huishouding thuis bij onze 
moeder, waardoor die haar liefde boerin te zijn meer 
inhoud kon geven, en vader de noodzakelijke hulp 
kon bieden. Ze gaf een tijdje zondagschoolles en was 
lid van de gym van ZDH. 
 
Ze was nog jong toen ze verkering kreeg met Edo 
met wie ze, toen ze 22 jaar was, op 9 april 1965 
trouwde. Haar zonen werden geboren: Jan in 1966, 
Arco in 1968 en Ruud in 1970. De jongens gingen 
naar de Jan Drijver school. Zondags na de kerk 
koffie, soms blijven eten, Edo naar ZDH, ‘s middags 
na de koffie naar huis; zo ging het. Naast haar jonge 
gezin hielp Reina Edo op de boerderij. Haar 
werkzame leven kenmerkte zich niet met ‘FF rits 
rats’, toen niet, ook later in de bollen niet. Reina was 
een diesel op rupsbanden, niet vlug, één tempo, 

nooit versagen, nooit opgeven, doorgaan, rustig de 
zaak overzien en klaren. 
  
Reina heeft altijd veel activiteiten gehad en veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Ze was vroeg al lid van 
wandelsport vereniging ‘Het Gouden Boltje’. Ze sloeg 
geen wandeltocht over. Ze liep diverse keren de 
avondvierdaagse. Het rondje Texel liep ze ook een 
aantal jaren, totdat haar knie tegengas gaf en ze 
vrijwilliger werd. Ze ging postzegels sparen, 
puzzelen, werd vrijwilliger bij de MAB-club, de ‘Oude 
trekker’ vereniging, en zat op de Landbouwdag in de 
kassawagen. Op de maandagen was ze vanaf het 
begin vrijwilliger in de nieuwe opzet van de 
Rommeltjes markt bij Axel en Gery in de schuur. 
Dinsdagmiddag vaste prik naar het verpleeghuis 
waar ze met voorlezen, een spelletje, een praatje de 
bewoners vermaakte. Koffie schenken bij de SOOS 
in Oudeschild en later den Hoorn vulde de 
woensdagmiddag. En wat genoot ze van de reisjes 
van de Waalder reisclub, de trekkerclub, de 
concerten en reisjes van het mannenkoor waar Edo 
en Edde lid van waren. Met enthousiasme zong ze 
zelf bij het Smartlappenkoor. Ze heeft genoten toen ik 
haar een aantal jaren terug vroeg mee te gaan met 
paard en koets voor een rit in De Beemster, de 
geboortegrond van onze moeder. We gingen ook 
naar authentieke ritten met de Victoria koets in oude 
kledij in Groningen, Drenthe en Gelderland op 
landgoederen en langs kastelen. Daar zat zus in de 
koets als koningin Wilhelmina !! De zorgzame zus 
mag ook benoemd worden. Tot haar dood paste ze 
op Oma Spoelstra die het in het bejaardenhuis niet 
kon vinden. Een arm om Tina is altijd gebleven, 
nadat ze met pech aan haar brommer aan de IJsdijk 
hulp kreeg van Edde en een kopje thee van Reina. 
Zorg had ze om haar medemens die ziek was met 
een kaartje met bemoedigende tekst. 
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Haar leven kende ook tegenslagen en verdriet. Edo 
werd ziek en overleed te jong op 58-jarige leeftijd. Ik 
sluit niet uit dat ze alleen was gebleven, als niet toen 
Edde onverwachts ook alleen kwam te staan. Hij was 
welkom aan tafel voor de warme prak. Ze was zijn 
steun en klankbord. De jarenlange vriendschap van 
Edo, Reina, Edde en Tineke met dezelfde hobby’s, 
interesses en levensinvulling, bracht dat Reina en 
Edde later samen verder gingen. Ze beleefden 
mooie, en ook liefdevolle jaren. 
 
Een grote klap en groot verdriet kwam toen Jan 
opeens alleen kwam te staan. Ze ving de kinderen 
op. Maar Jan kon het verlies in z’n leven, z’n werk en 
de zorg voor z’n kinderen niet aan en liet haar in 
verslagenheid achter. Goed was het dat ze toen de 
steun en aandacht van Edde kreeg. Ook onze band 
werd nog sterker. Maar hoe verdrietig dat ook Edde 
ziek werd en ze, nadat ze hem zo liefdevol had 
verzorgd, afscheid van hem moest nemen. 
  
Na al haar zorgen en afscheid nemen van zowel Jan 
als Edde kreeg ze zeker niet de waardering die ze 
verdiende. Zo is mijn mening. Mijn zus ging nooit uit 
haar dak, nooit een uitbundige lach, ook weinig of 
geen tranen, ze was in haar beleving vlak, 
evenwichtig. Maar voor ons was wel eens lastig dat 
ze haar verdriet niet met ons kon delen. Ik denk dat 
haar geloof haar kracht en steun was om steeds 
verder te gaan. Steeds veerde ze weer op. 
  
Maar vorig jaar januari werd ze wat stiller, ze verloor 
mensen om zich heen die haar lief en dierbaar 
waren. Ziekten openbaarden zich. In april vierden we 
haar 80ste verjaardag. De zomer ging voorbij. 
September Hoornderfeest, met de opening van de 
nieuwe kerkdeur was ze er nog. De herfst kwam, 
evenals de herfst in haar leven. 
“M’n 81ste wordt nog een hele hijs broertje... Mee 
eens zus...” De bezoekjes werden stiller. “Hoe gaat 
het Reina?... Af en an... Hoe gaat het zus?... FF 
beter dan guster... Hoe gaat het Reina? Het gaat 
zoals het gaat......” 
De laatste maand werd het nog stiller. 
Op 4 Februari overleed ze. Een sociale vrouw. 
Een liefdevolle zorgzame moeder. Een trotse Oma. 
Een lieve zus, schoonzus en tante.                                                                  
GOEDE REIS REINA   Jaap Lap 
 

Uit de kerkenraad 
Op 10 maart wordt Herman Ridderinkhof bevestigd 
als ouderling-kerkrentmeester. We hopen op veel 
belangstelling zodat we hem samen welkom kunnen 
heten en in zijn nieuwe rol kunnen opnemen in de 
gemeente.  
We keken terug op de wisseldienst in Den Hoorn 
waarbij we eerst in de kerk gingen zingen en daarna 
verder de dienst meemaakten in de Hoeksteen. Het 
was een experiment waar we met plezier op 
terugkijken; anders dan anders en uit 
energienoodzaak geboren maar een mooie dienst. 
Veel dank aan de aanwezigen die het experiment 
mee wilden maken en aan Cora Vlaming die het 

inhoudelijk tot een goed geheel wist te maken. Eind 
maart (Palmpasen) is er weer een dienst in deze 
opzet. Dat Cora Vlaming dan weer de voorganger is, 
is toeval in de zin van: dat stond al lang zo gepland.  
Het eilandelijk college van kerkrentmeesters heeft 
een voorstel gemaakt waarmee we een volgende 
stap in de eilandelijke samenwerking kunnen zetten. 
We zijn akkoord met dat voorstel. Het wordt nu in een 
concept-overeenkomst verwoord, waarna we de 
gemeente zullen informeren en raadplegen. Daarover 
de komende maanden meer. 
Al jaren verzorgt Hillie Oosterhof de contacten met 
gastpredikanten voor de Waddengemeente, Den 
Burg en ons. Dat is veel werk en we zijn daar erg blij 
mee. Dat laatste is uitgedrukt in een boeket bloemen. 
De kerkenraad heeft gesproken over welke 
gastpredikanten goed bij ons passen, met wie (van 
de overkant) we warme contacten willen blijven 
onderhouden en hoe we toch ook wat nieuwe 
gezichten kunnen verwelkomen. We bespraken een 
voorstel van onze scriba en voorzitter, dat akkoord 
werd bevonden en vervolgens met Hillie is 
besproken. Ze is alweer bezig met 2025! 
Begin maart gaat de gemeente Texel eindelijk het 
groot onderhoud aan de kerktoren van De Waal 
beginnen. Hopelijk is daarna de lekkage die het orgel 
raakt achter de rug.  
De kerkrentmeesters gaan uitzoeken of er een AED-
apparaat mogelijk is in de drie kerken.  
Op 17 april is er weer een gemeenteavond. We 
bereiden deze graag voor met gemeenteleden. Er 
werden namen genoemd van mensen die we kunnen 
vragen mee te denken. Op de agenda staan in elk 
geval de kerkdiensten en onze droom voor de 
toekomst van de kerk. 
 

Van de diaconie 
We ontvingen in Den Hoorn € 10 euro contant voor 
het huisje Mosk. 
 

Gezocht 
Dank voor de reacties op onze vragen om goederen 
voor in het gastenverblijf van huisje Mosk! Het 
wensenlijstje wordt al korter. We zijn nog op zoek 
naar:  
- een schuur in de achtertuin  
- een sponsor die € 650 kan schenken zodat we een 
nieuwe wasdroogcombinatie kunnen aanschaffen 
- twee sponsors die ieder € 200 willen bijdragen 
zodat we twee nieuwe matrassen kunnen 
aanschaffen 
- (een niet al te grote) televisie 
 
Graag reacties naar  
Geertje de Vries 06 25 55 02 85  
of dsgeertje@gmail.com 
 

Luisteren, kijken, denken, voelen (en doen) 
In de Waal ging in februari ds. Dick van Arkel voor, 
zoals hij onlangs voorging in onze kerk in De Koog. 
We spraken af, dat hij de beamer zou inzetten ter 

mailto:dsgeertje@gmail.com
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ondersteuning in de dienst en dat is in De Waal volop 
gebeurd. 
 

 
 
We weten, dat er mensen zijn die vooral auditief 
ingesteld zijn, het vooral van horen, luisteren moeten 
hebben en dat anderen visueler ingesteld zijn, beter 
de essentie of de draad vasthouden wanneer de 
boodschap met beelden ondersteund wordt. Ook zijn 
er mensen die vooral ‘voelen’, die door sfeer, 
ontmoeting of door samen (zingen bijv.) geraakt 
worden. Ook zijn er mensen die vooral op hun 
denken, hun ratio aangesproken hopen te worden in 
een dienst. 
In de dienst in De Waal werden we via verschillende 
kanalen bediend. Mooi om achteraf ervaringen te 
horen: een muzikaal ingestelde kerkganger vond dat 
‘de eigen beelden’ nu vooraf al ingevuld werden en 
ervoer het als ‘wat druk’, iemand die de 
gemeenschap zoekt, vond de dienst ‘opgefrist’ en 
warm. Weer een ander lukte het makkelijker de draad 
op te pakken middels de beelden toen de gedachten 
afgedwaald waren.  
Goed om te ervaren hoe verschillend we in de 
kerkbanken zitten en hoe er afgestemd kan worden, 
waardoor onze betrokkenheid groeit. 
Afstemmen, tussen zender en ontvanger, levert 
betrokkenheid, bij de Boodschap. 
 

Gezocht: notulist 
We schreven het al eerder: onze notuliste, die onze 
kerkenraadsvergaderingen en een enkele 
gemeenteavond notuleerde, heeft het eiland verlaten.  
We zoeken nu een nieuwe notulist. Het zou fijn zijn 
als we iemand kunnen vinden die goed notulen kan 
schrijven en goed kan zwijgen. Er worden namelijk 
veel vertrouwelijke zaken in de kerkenraad 
besproken. Ben jij iemand die ons eens in de maand 
kan ondersteunen door te notuleren? Of ken je zo 
iemand? Laat het dan weten aan Fiet van Beek, 
voorzitter kerkenraad. Dat kan ook per mail: 
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl. 
 

Data in maart 
06-03: 15.00 De Jeugd van vroeger    
(Hoeksteen) 
13-03: 15.00 vergadering Kerkenraad 
 

 
 
 

Gedichten lezen 
 

 
 
Gedichten lezen kan troost geven en verhalen naar 
boven brengen. Het verzoek van Bertha Boogerd 
leidde tot een mooi poëtisch uur in de Lindeboom 
met Bertha zelf, Piet Schneider, Fiet van Beek én 
appeltaart. Voor herhaling vatbaar! 
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Opstanding in meervoud 
 
Met Pasen zitten er in de kerken mensen, die 
geloven aan een letterlijke lichamelijke opstanding 
én mensen die dat niet vermogen te geloven. Nog 
niet zolang geleden waren de laatsten geen zuivere 
christenen. Door de laatste groep wordt mij nogal 
eens verweten, dat ‘de’ dominees en priesters de 
mensen nooit het theologische naadje van de kous 
hebben verteld. Nu hebben de kerken inderdaad de 
neiging dingen waar herrie over kan komen, te 
verzwijgen. Zeker in de viering moet je met ketterse 
opvattingen voorzichtig zijn, want ingezonden 
klachten leveren veel bezoekwerk op. 
Toch hebben beide groepen - de ‘gelovige’ en de 
‘ongelovige’ paasmensen - een zelf-de probleem: 
wat er ook in het jaar 33 gebeurd moge zijn, hoe 
krijgt dat betekenis vandaag voor ons? Zo wordt 
natuurlijk een antwoord omzeilt. Wat gelooft u zelf, 
dominee? In deze en de volgende kolom wil ik 
degenen die niet in mirakels geloven proberen een 
andere weg te wijzen. 
 
De betekenis van de Paasnacht 
Tegenwoordig is zelfs in protestantse kerken vaak 
een paaswake. Meestal is dat ‘waken’ al voor 
middernacht afgelopen. Na het ‘ontwaakt gij die 
slaapt...!’ begeven we ons te bedde. Wie Pasen niet 
zónder het lichaam wil vieren, kan beter de nacht 
ook écht doorwaken of bij het morgenkrieken vieren! 
De Paaswake is een ritueel. Het is, zoals de doop, 
een initiatierite van ‘dood’ naar ‘nieuw leven’. Je 
ervaart lichamelijk wat opstanding zou kunnen zijn. 
Als het morgenlicht na de twaalf lezingen, stilte, 
mediteren en zingen grauwt, verbeeld dat een nieuw 
begin. 
Wanneer dan daarna het Paasverhaal gelezen 
wordt, vermoeden we de betekenis. Want niet het 
lege graf staat centraal, maar de ontdekking dat het 
met de kruisdood van Jezus niet is afgelopen.  

Dat wordt verbeeld door de ‘ontmoetingen’ met de 
Opgestane. Wie die ontmoetingen leest als een 
soort reportage van een spiritistische seance, zal de 
betekenis niet vatten. Een aantal verwijst 
bijvoorbeeld naar Galilea, de probleemwijk van 
Palestina waar het allemaal begon. Daar deelde 
Jezus brood met de armen, genas zieken, dáár zul 
je hem zien. In het Emmaüsverhaal verschijnt de 
Heer bij het breken van het brood! Hoe? Snap je dat 
niet?  
 
De twaalf Joodse opstandingsverhalen 
Vooral na de twaalf lezingen uit het Eerste of ‘Oude’ 
Testament ga je wellicht verstaan wat Opstanding 
betekent. Die lezingen stammen al uit de tijd van de 
kerkvaders, de derde eeuw. De traditionele lijstjes 
zijn op onderdelen wat verschillend. Maar het 
grootste aantal lezingen is zo sterk, dat ze in alle 
lijsten voorkomen. Het zijn verhalen en teksten die 
iets vertellen over een nieuw begin, over opstand 
tegen en opstanding uit de machten van dood en 
onderdrukking. Ik noem er een paar: de schepping 
tegen de chaos, het zondvloedverhaal, de uittocht 
en doorgang door de zee, de dorre doodsbeenderen 
van een apathisch volk in ballingschap dat weer tot 
leven komt (Ezechiël 37), de verzetshelden in de 
vuuroven (Daniël 3,1-24(30)), Jona uit de vis. 
Wanneer daarna in het morgenlicht één van de 
Paasverhalen wordt gelezen, verstaan we dat het 
om iets anders en méér gaat, dan de ‘lichamelijke’ 
opstanding van de overleden Jezus. Zijn verhaal 
staat in een geschiedenis van verhalen. Wij gaan 
immers verder in zijn Geest. Steeds hernieuwd. 
Daarover gaat mijn volgende kolom. 
Jan de Jongh 
P.S. Het Tweede Vaticaans Concilie (1969-70) 
verordonneerde zeven deels andere lezingen voor 
de Paasnacht. De PKN nam die over. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------   
 

Colofon 
 

Inhoud: 
Overdenking     1 
Texel      2 
Doopsgezinde Gemeente Texel   5 
Protestants Texel    9 
Protestantse gemeente Den Burg  11 
Protestantse Waddengemeente Texel  17 
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn  23 
Algemeen     28 
 
 
 

Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 
PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Marjan Krotje 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 22 maart 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.nl

 
 


